Die Koning is
door ds. Nellie van Voornveld

Over Hemelvaartsdag moet je altijd
veel uitleggen. Waarom is het een
feest als Jezus vertrekt? Ik probeerde
dat zondag voor de kinderen wat
stuntelig uit te leggen.

Hemelvaartsdag vieren we als ge-
meenschap de laatste jaren met een
paar kerken samen. Dit jaar bij buurt-
kerk Hart van Osdorp, waar ze He-
melvaartsdag ‘de Koningsdag van
Jezus’ noemen. Daar werd ik op een
droevige manier blij van. Meer dan de
helft van de mensen daar komt van
oorsprong uit Iran. Ze zijn vol van de
oorlog in hun thuisland. Even hoop-
ten ze, toen Trump het zei, op een
regime change. Zou het? Vrijheid en
democratie in Iran? Die hoop op een
snelle verandering is inmiddels ver-
vlogen. Er is verdriet om het lot van
het volk en grote zorg om geliefden.

In Hart van Osdorp ga je het nog
urgenter meeroepen, die vraag: presi-
denten, koningen van de aarde, waar-
voor klopt jullie hart? We verlangen
z6 naar gerechtigheid! En je leert er
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intenser bidden om de komst van
Gods Rijk.

Op Hemelvaartsdag vieren we dat
Jézus, die nederige en gewonde, die
door God is opgewekt, koning is. Zijn
hemelvaart kun je zien als een kro-
ning. Hem ‘is alle macht gegeven in
hemel én op aarde’ (Matteiis 28).

Maar daarmee zijn de zorgen niet
voorbij, niet van de Iraniérs en niet
van de mensen overal die lijden on-
der de krachtpatserige machtheb-
bers van deze tijd. En ook niet die van
u. Daar hoeven we niet omheen te
praten of zingen.

Ik hoorde het een man uit Iran eerlijk
vragen, nee roepen: Jezus, wat mer-
ken we van uw koningschap? Maar
we blijven ook zingen en aanbidden,
mét onze broeders en zusters we-
reldwijd. Daarmee vertrouwen we
ons in geloof toe aan Jezus, die Ko-
ning is. Dat geeft soms nieuwe
kracht, en lef ook, om de valse konin-
gen te ontmaskeren, bij onszelf en
waar ze zich ook maar sterk maken,
en om die Ene te laten regeren.


http://www.regenbooggemeente.nl/

Kerkdiensten Ook online via kerkdienstgemist.nl

Viering op Hemelvaartsdag 14 mei om 11.00 uur
Gezamenlijke viering van Hart van Osdorp, wijkgemeente Osdorp-Sloten en de
Regenbooggemeente in De Elzen, Clauskindereweg 17. Inloop om 10.30 uur.

17 mei om 10.00 uur
voorganger: ds. Trinus Hibma

Pinksterviering 24 mei om 11.30 uur

voorganger: ds. Gerben van Manen

We vieren Pinksteren samen met onze broeders en zusters van de Indonesische
gemeente GOKN. Met na de viering een heerlijke lunch.

‘Hoor! bij zondag 17 mei
De naam van de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren luidt: Exaudi (= Hoor!) Vaak
wordt immers in de psalmen het uitgeroepen tot God: Hoor! Soms wordt deze zondag
wel Wezenzondag genoemd, alsof we na Christus’ hemelvaart wat verweesd achter-
blijven. Maar dat is onzin natuurlijk. Nooit was God zo dichtbij. Alleen we hebben het
vaak niet door en roepen dan als een bang kind in het donker. Maar het licht schijnt in
volle heerlijkheid als we de ogen openen. We staan in dat wonderbare licht van de
woorden van God die hoort. Wij behoren niet langer toe aan onszelf en onze angsten,
maar zijn gegeven aan wie ons daaruit naar het licht tilt. ds. Trinus Hibma

De eerste collecte is voor de Zomerweek Vakantie vieren in eigen stad,
dat gaan we doen rond De Ark in de eerste week van de zomervakantie. Met
buren en vrijwilligers van De Ark organiseren we een week lang allerlei ont-
moetingen. Van knutselmiddag tot spelletjesavond (ontmoet nieuwe buren!)
en van leesfeest tot bakworkshop. Ook is er ruimte voor stilte en bezinning.
Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor de eredienst Onze eredienst is meer dan
alleen een dienst, het is een gezamenlijke ervaring. Samen zingen, bidden en
luisteren naar Gods woord verbindt ons met elkaar en geeft ons kracht.
Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240



http://www.kerkdienstgemist.nl/

De 9-daagse van gebed

Negen dagen bidden tussen Hemelvaart en

Tussen Hemelvaartsdag/Konings

Pinksteren S o

Bid voor mensen die je kent, bid om Gods Nieuwe wereld en Hlegen dagen ‘
bid om geloof, hoop en liefde. Wd'i,“w.““p“’":’t“
Zoals Jezus' leerlingen tussen Hemelvaart en Pinksteren in #
Jeruzalem bij elkaar waren om te bidden, bidden wij deze ” ! ,Q.! n . !\ ! '
negen dagen thuis en op verschillende gezamenlijke Bid voor vijf mensen die je kent

Bid om Gods nieuwe wereld
Bid om geloof, hoop en liefde

plekken in Nieuw West om de komst van Gods Koninkrijk.

Avondgebed van 19.30 tot 20.00 uur

15 mei: De Ark, Van Ollefenstraat 9 20 mei: De Ark, Van Ollefenstraat 9

16 mei: Buurthuis 33, Clauskinderewg 21 21 mei: Nieuw-Sloten, Kortrijk 29

17 mei: op zondag bidden we in de 22 mei: Buurthuis 33, Clauskinderewg 21
kerken NB gewijzigde locatie

18 mei: de Huiskamer, Akersingel 24 23 mei: Buurthuis 33, Clauskinderewg 21

19 mei: Buurthuis 33, Clauskinderewg 21

Op woensdagavond in De Ark
Woensdag 20 mei van 20.00 tot 21.00 uur: Bijbelgesprek
Bijbelgesprek na de Buurtmaaltijd, onder leiding van ds. Gerben van Manen.

Verhalen vertellen met Godly Play

Tijdens de Paasdienst heb ik een verhaal verteld met behulp van de methode
Godly Play, een manier van vertellen met mooie materialen die veel ruimte laat
voor verbeelding en verwondering. Voor (groot)ouders en kinderen in de buurt
wil ik in de maand juni als proef vier keer een Godly Play-sessie organiseren,
op woensdagmiddag vanaf half vier. Het is een mooie manier om verhalen te
leren kennen en te ontdekken waar die linken aan het leven vandaag. Zo'n
bijeenkomst bestaat uit een vertelling, een vrij moment van ‘verwerking’ met
behulp van allerlei materialen en een moment terug in de kring waarbij we wat
eten en drinken en iets van ons leven delen.

Ik kan daarbij hulp gebruiken. Is het iets voor u of jou om te helpen bij het
klaarzetten van spullen, kinderen te verwelkomen en te helpen als ze iets gaan
knutselen of gaan spelen? Ik verwacht een klein groepje kinderen - het is af-
wachten. Meer info bij mij! ds. Nellie van Voornveld



Vrijwilligers gevraagd voor kleine klussen

Lieve mensen, in De Ark zouden we blij zijn met een vrijwilliger die één of twee
uur per week op woensdag of donderdag kleine klusjes wil doen. Denk bijvoor-
beeld aan het bijvullen van voorraden in de keuken, het netjes houden van de
kapel (kaarsjes aanvullen) of het uitzoeken van overtollig bestek en kruiden in
de keuken. In overleg met Rozina zijn misschien nog andere kleine klussen
denkbaar. Vindt u of vind jij dit leuk om te doen? Meld je dan even bij Rozina.

Pinksteractie: Het vuur van Gods liefde aCtie

en vrijheid voor ieder mens!

We vieren met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Laten we samen dit
vuur van vrijheid en Gods liefde doorgeven. Daarvoor vragen wij u met Pinkste-
ren om een extra gift. Binnenkort ontvangt u een brief over de Pinksteractie.

Vierde vrijdag op 22 mei om 19.30 uur @ Vpgda%

Workshop cartoon tekenen

In strips en cartoons kun je als tekenaar de raarste Sapoy
22 MEI 19.30-21.30 uur

dingen laten gebeuren, niets is te gek en alles kan. Workshop
- cartoon tekenen
Wil je dat ook eens proberen? Kom dan naar de (Lectid vana 12 oo, wejwilie Sirage wekom)

tekenworkshop van striptekenaar Rob Wighman.
Leeftijd vanaf 12 jaar; vrijwillige bijdrage

Opgeven via info@regenbooggemeente.nl A =

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! ledere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur

Spelinloop/Replay op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in De Ark op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl
ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl
Naomi Bouma 06 145 48343 n.bouma@diaconie.nl

Herman Bouma 06 344 87321 h.bouma@diaconie.nl

Rozina Efrem 06 124 85822 beheer@reaenbooaaemeente.nl
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