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Onbetaalbaar 
door ds. Nellie van Voornveld 

Dinsdag wordt bij ons in de buurt 

het grof vuil opgehaald. Dus vanaf 

maandagmiddag liggen de stoepen 

vol met overtollige spullen, die 

anderen juist kunnen gebruiken. Zo 

zag ik van de week twee mannen 

die een mooie leren driezitsbank 

hadden ontdekt. Het lukte om die 

op de bagagedrager van een fiets te 

hijsen, maar het ding wankelde. De 

mannen ook, al hadden ze er ook lol 

in. Op zo’n moment wordt de sja-

cheraar in míj wakker. Had ik geen 

haast gehad, dan had ik iemand 

met een bakfiets of busje opge-

trommeld. Klus voor je!  

Alles is te koop in de wereld. Spul-

len, huizen, invloed, seks, Groen-

land? Wie geld heeft hoeft niet in de 

schemering de hort op met een 

wankele fiets. Die koopt zichzelf 

een plek, status, gemak, bewonde-

ring. ‘Alles is te koop’, mijmerde een  

 

jongen van veertien vorige week bij 

de catechisatie. ‘Ik heb klasgenoten 

die denken dat ze het daardoor wel 

gaan maken. En anderen zijn juist 

onzeker, omdat de huizen onbetaal-

baar zijn en omdat ze voelen dat 

geld toch niet gelukkig maakt. Maar 

wat dan wel?’ Hij dacht nog even 

hardop na en zag een taak voor de 

kerk. ‘Ze moeten weten dat er 

dingen gratis zijn. Liefde, en vrede, 

en vriendschap.’   

Dat er dingen gratis zijn. Dat is het 

evangelie in één zin. Dan hebben 

we het over genade, over ‘vrede 

voor jou’, over ‘dit is mijn lichaam’, 

en ‘jij bent mijn geliefde kind’- daar 

lezen we zondag over. Gratis. Dan 

gaat het ook over de soep van Lina, 

de lach van Ahmed, het gebed van 

Ronald en vul de lijst maar aan. Er 

is overvloed. Maar die gulle voor-

raad heeft ook ‘makelaars’ nodig, 

mensen die schakelen en koppelen 

en doorvertellen. Onbetaalbaar.  

http://www.regenbooggemeente.nl/


 

 

Kerkdiensten                           Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 

 

lunchviering op 8 februari om 11.30 uur   
voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

15 februari om 10.00 uur  
voorganger: ds. Gerben van Manen 

De eerste collecte is voor noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan 

Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen en zijn meer dan 12 

miljoen mensen op de vlucht door de wrede burgeroorlog in Soedan: een 

vergeten ramp. Lokale hulporganisaties bieden noodhulp in de vluchtelingen-

kampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon 

drinkwater en sanitaire voorzieningen.  

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906  

 

De tweede collecte is voor het pastoraat 

Pastoraat biedt nabijheid in elke levensfase: luisteren en begeleiden bij 

hoogte- en dieptepunten, met aandacht voor geloof en levensvragen. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

‘Wie jij bent’            bij de lunchviering op zondag 8 februari 
Als Regenbooggemeente willen we de komende tijd graag stappen zetten richting 

een kerk ‘voor alle generaties’. In de viering zullen we u er verder over informeren.  

En we vragen ons om te beginnen af: wat kenmerkt het leven van jongeren in de 

stad? Wat zijn uitdagingen vandaag? Wat hoor je daarover van je eigen klein- of 

buurkinderen?  

Iemand noemde dat het vandaag makkelijk is om je via media aan allerlei mensen 

en meningen te spiegelen en je daardoor te laten inspireren. Maar verwarrend is het 

ook. Wat kan en wil je er voor jezelf uitfilteren? Wie ben ik en wat kan ik doen?   

We lezen uit Marcus 1, over Jezus die naar de Jordaan komt om te worden 

gedoopt. Voor hij aan zijn taken begint, als alle verleidingen nog moeten komen, 

hoort hij een stem.  

Welkom in deze viering, en neem vooral gasten mee. We lunchen natuurlijk samen.  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Lees mee op het Leesfeest   
op donderdag 5 februari  

Kom samen lezen en deel met elkaar de liefde voor het 

boek. Je neemt je eigen boek mee en wij zorgen voor 

koffie, thee en fris.  

Vanaf 19.00 uur inloop en van 19.30 uur tot 21.30 uur 

lezen we in stilte, met een pauze van 20 minuten, De Ark. 
 

 

 

informatie en plezier voor je hoofd en je hart 

Cursus ’Onderweg met Jezus’ 

Wil je het christelijk geloof ontdekken? Zou dat iets voor 

mij zijn? Of wil je weer eens opnieuw verkennen wie Jezus 

is en waar Hij voor gaat? 

Doe ook mee met deze cursus! De derde avond is op 

donderdag 12 februari van 19.45 tot 21.30 uur in De Ark. 

 
Voor in de agenda:  

✓ Aswoensdagviering op woensdag 18 februari om 19.00 uur in de 

Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194 
✓ Leerhuis De wanhoop nabij op zaterdag 7 maart van 14.30 tot 17.00 

uur in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37: samen op zoek naar een 

geloofstaal van hoop aan de hand van een aantal theologen. Meer 

informatie op www.leerhuisamsterdam.nl 
  

Op woensdagavond in De Ark: avondgebed in de stijl van Taizé   

Op woensdag 11 februari om 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur.   

http://www.leerhuisamsterdam.nl/


 

 

Samen Jong: een kerk voor alle generaties 

Wat maakt dat jonge mensen zich thuis voelen in de kerk? Deze 

vraag was het uitgangspunt van een grootschalig Amerikaans 

onderzoek. Verschillende kerkelijke gemeentes, waar jonge 

mensen duidelijk groeiden en bloeiden, werden bekeken. Met 

als resultaat zes kenmerken van kerken waar jonge mensen 

zich thuis voelen. In Nederland is dit boek aangevuld met lokale 

bevindingen en voorbeelden onder de titel 'Samen Jong'. Veel 

Nederlandse kerken hebben deze uitgangspunten ter harte 

genomen en zien positieve resultaten, zoals De Nieuwe Kerk in Utrecht. Ook wij als 

wijkgemeente willen stappen nemen naar ‘’Samen Jong”, een kerk voor alle 

generaties.  

Wat de kerken uit het onderzoek hebben gedaan is dat zij van jonge mensen een 

prioriteit hebben gemaakt. Bij alle keuzes die worden gemaakt weegt het belang 

van jonge mensen zwaar mee. Niet uit strategische overwegingen, omdat jonge 

mensen de toekomst van de kerk zijn, maar uit liefde voor jonge mensen. Het is 

belangrijk om hierin te investeren, zodat jong en oud elkaar kennen, met elkaar 

meeleven en samen een warme gemeenschap vormen. 

En net als in de meeste gezinnen krijgen kinderen en jonge mensen taken die pas-

sen bij hun leeftijd. Ze worden steeds meer meegenomen in de organisatie en krij-

gen meer stem en verantwoordelijkheid. Verschillende generaties samen zetten de 

lijnen uit en dragen deze om zo te investeren in een kerk die meegroeit naar de 

toekomst. Betekent dit dat de kerk zich nu alleen nog maar op de jongere genera-

ties moet richten en oudere mensen zich maar aan moeten passen? Zeker niet en 

dat is ook niet wat jonge mensen vragen. Wel dat verschillende generaties elkaar 

tegemoetkomen. Wanneer dit lukt blijken alle generaties dat als een verbetering te 

ervaren en komt dit de hele kerk ten goede.                                   Lisa van den Bergh 

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend!  2e en 4e woensdag van 10.00 tot 11.30 uur: 11 en 25 febr 

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur  

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur  

Re-Play / Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  ds. Gerben van Manen   06 836 50662   dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld  06 306 84426   buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

Naomi Bouma  06 145 48343   n.bouma@diaconie.nl 

Herman Bouma  06 344 87321   h.bouma@diaconie.nl 

Rozina Efrem  06 124 85822   beheer@regenbooggemeente.nl 
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