Vissers
door Ingrid Stoop

Afgelopen zondag hoorden we in
de preek de bekende woorden:
“Kom, volg Mij, Ik zal jullie vissers
van mensen maken.” Woorden die
makkelijk groot en abstract kunnen
klinken, maar die eigenlijk verras-
send aards zijn. Het gaat niet over
overtuigen of binnenhalen, maar
over nabij zijn, samen optrekken,
ruimte maken. Over mensen zien en
hen uitnodigen om mee te doen aan
wat God aan het doen is.

Die beweging herkennen we sterk in
onze Leefgemeenschap. We zijn
geen perfect netwerk, geen strak
georganiseerd geheel (hoe erg we
dat soms ook proberen), maar een
groep mensen die ervoor kiest om
het leven te delen. Dat doen we heel
concreet, zoals ik hier al vaker heb
genoemd, door samen te eten. Aan
tafel gebeurt iets bijzonders. Ge-
sprekken verdiepen zich, ver-
schillen mogen er zijn, en niemand
hoeft alles al op orde te hebben.
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Misschien is dat wel waar het ver-
haal van de vermenigvuldiging van
brood en vissen ons aanraakt. Niet
omdat er ineens magisch méér
kwam, maar omdat wat er was ge-
deeld werd. En delen blijkt over-
vloed te scheppen. Er is genoeg,
wanneer we het aandurven om het
niet voor onszelf te houden.

Afgelopen week mochten we in die
geest een nieuw lid verwelkomen in
onze Leefgemeenschap: Wouter.
Met zijn komst werd de tafel niet
voller, maar groter. We zijn dank-
baar dat hij zich met ons wil verbin-
den, en kijken ernaar uit om samen
verder te groeien - in geloof, in
vriendschap, en in het eenvoudige,
heilige ritme van samen eten.

Misschien worden we zo, heel prak-
tisch, vissers van mensen. Door een
stoel bij te schuiven. Door brood te
breken. Door te zeggen: je bent wel-
kom.


http://www.regenbooggemeente.nl/

Kerkdiensten Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

1 februari om 10.00 uur - vieren van avondmaal
voorganger: ds. Gerben van Manen

lunchviering op 8 februari om 11.30 uur
voorganger: ds. Nellie van Voornveld

‘Geluk in een donkere tijd’ bij zondag 1 februari
Met Advent en Kerst hoorden we profetische teksten van Jesaja over licht in het
donker. Dat licht zien we terug in hoe Jezus zijn verkondiging begint in zijn eigen land
van Galilea. Gods nieuwe wereld is in onze donkere tijd al dichtbij. Zo dichtbij als de
zachtmoedigheid en barmhartigheid van Jezus, in het hart van wie Hem volgt. En het
geluk van Gods toekomst is dichtbij voor wie nu verdriet hebben, en verlangen naar
gerechtigheid, en vrede zoeken (Mattelis 4:12-17 en 4:23-5:12).  ds. Gerben van Manen

De eerste collecte is voor kerkdiensten voor mensen met een beperking
Jaarlijks zijn er in de protestantse kerken in Amsterdam en omgeving kerk-
diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. De ervaring is dat
alle kerkbezoekers genieten van deze diensten vol blijdschap en spontaniteit.
Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor het jeugdwerk

Wat is de kerk zonder kinderen en jongeren? Het benaderen van jeugd en
jongeren vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit.
Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

De avondmaalscollecte is voor Stichting Friese Rijders voor Oekraine
Stichting Friese Rijders biedt hulp aan vluchtelingen zowel binnen als buiten
Oekraine. Ze organiseren hulptransporten met voedsel en ook zorgproducten
voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, naar die gebieden waar de hulp het hardst
nodig is. De stichting heeft geen winstoogmerk; alle ontvangen giften en
donaties gaan naar dit doel.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906
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informatie en plezier voor je hoofd en je hart

Cursus 'Onderweg met Jezus’

Wil je het christelijk geloof ontdekken? Zou dat iets voor mij
zijn? Of wil je weer eens opnieuw verkennen wie Jezus is en
waar Hij voor gaat?

Je kunt nog meedoen met deze cursus! De tweede avond is
op donderdag 29 januari en de derde avond op donderdag e Gt 1
12 februari van 19.45 tot 21.30 uur in De Ark. W <cyige

Onderweg met Jezus

Op woensdagavond in De Ark: Bijbelgesprek
Wat staat er? Waar raakt de tekst ons of waar daagt de tekst ons uit?

Welkom bij het Bijbelgesprek op woensdag 4 februari om 20.00 uur.

Leercursus: God, mensen en het kwaad

God is liefde en almachtig, zeggen christenen. Dat is niet vanzelfsprekend als
we kijken naar onze huidige wereld Zijn we schuldig aan ons kwaad of is de
mens tragisch en overkomt het kwaad ons zoals Griekse tragedies schetsen?
Vier avonden over mensen en het kwaad en waar verrassende theologische
visies worden besproken. De docent is ds. Wessel Stoker. Op 9, 16, 23 en 30
maart in De Opgang van 19.45 — 21.45 uur. Bijdrage € 20,-.

Mail voor meer informatie en inschrijven Nel Gallouh: ngallouh@msn.com.

Vrouwenstemmen gezocht

Af en toe zingen er een paar mannen voor, tijdens de dienst. Wij missen enkele
vrouwenstemmen om een kwartet te kunnen vormen om zo bijvoorbeeld
liederen uit het liedboek meerstemmig te zingen, zoals ‘Ga met God’, lied 416.
Wie durft? Jan Voetberg, janvoetberg7742@gmail.com

Voor in de agenda

v Cantatedienst in de Sloterkerk op zondag 1 februari om 16.00 uur.
Uitgevoerd wordt de cantate “Dies ist der Gotteskinder Last” van
Telemann. Vrijwillige bijdrage.

v Alarmsoep op maandag 2 februari om 12.15 uur in de Ark.
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lunchviering op 8 februari
‘Samen Jong’: thema van de lunchviering

Ik hoorde laatst iemand zeggen: ‘Veel mensen in De Ark op zondag zijn al wat
ouder, maar ze zijn allemaal zo jong van geest! En hij was niet de eerste die
dit opmerkte. Leeftijd is maar een getal. Maar eerlijk is eerlijk: als je 75 bent,
valt het niet altijd mee je in te leven in iemand van 15. En andersom!

Als Regenbooggemeente willen we de komende tijd graag stappen zetten
richting een kerk ‘voor alle generaties’. In de viering zullen we iets uitleggen
over dat proces. En we vragen ons af: wat kenmerkt het leven van jongeren in
de stad? Wat zijn uitdagingen vandaag? En hoe gaat het goede nieuws van
God daarin meespreken? Meer over de viering lees je volgende week!

ds. Nellie van Voornveld

Actie Kerkbalans is van start gegaan: samen
bouwen aan de kerk van vandaag en morgen

‘Elke keer als ik de kerk binnenloop, voel ik me welkom.’
Velen zullen zich herkennen in deze uitspraak van een Actie

gemeentelid. De kerk is een bijzondere plek, waar we er Kerkbalans
zijn voor wie dat nodig heeft, en waar we samen het

verschil maken in de stad.

Inmiddels hebt u de brief ontvangen voor Actie Kerkbalans, de grootste fond-

senwervende actie van de Protestantse Kerk. In het hele land vragen kerken

hun leden om steun, en ook wij doen dat. Want samen kerk zijn vraagt om

financiéle betrokkenheid.

Vorig jaar heeft Kerkbalans een mooi resultaat opgeleverd voor de Regen-

booggemeente. Ook dit jaar hopen we voldoende middelen op te halen om

onze missie als gastvrije kerk voort te zetten. De kosten zijn gestegen, en we

hebben uw steun harder nodig dan ooit.

De kerk, dat zijn we samen. Daarom vragen we niet alleen om uw financiéle

steun, maar ook om uw gebed. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Arjen-Sjoerd de Vries, penningmeester

Contact
ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl
ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl
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