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Mooier  
door Herman Bouma 

Deze week was het Blue Monday, of 

in goed Nederlands, deprimaandag. 

De maandag van de laatste volle 

week van januari is de dag waarop 

veel mensen zich ongelukkig voelen, 

meer dan op welke andere dag in het 

jaar. Op zich best begrijpelijk. De da-

gen zijn kort. Vaak is het somber 

weer en de lente lijkt nog ver weg. 

Mensen die met goede voornemens 

het nieuwe jaar zijn begonnen, con-

cluderen dat het opnieuw niet is 

gelukt om te stoppen met roken of 

drinken. 

Een Britse wetenschapper heeft er in 

2005 zelfs een formule voor bedacht: 

 

 

Hierin is W een maat voor het weer, 

D voor de schulden, d voor het maan-

delijkse salaris, T voor hoelang gele--

den het kerst was, Q voor de mate 

waarin mensen hun goede voorne-

mens volhouden, M voor het motiva- 

 

tieniveau en Na voor het gevoel dat 

het nodig is om actie te ondernemen. 

Totaal idioot natuurlijk om aan zoiets 

zo’n formule te koppelen. Volgens de 

Guardian was dit alles slechts een 

stunt opgezet door een reisbureau 

om meer zonvakanties te verkopen. 

Toch zit er, wat mij betreft, wel een 

kern van waarheid in. Ik ben in deze 

periode van het jaar vaak niet op mijn 

vrolijkst, en ik heb deze Blue Monday 

een nieuwe koelkast gekocht.  

Laten we daarom ons best doen om 

elkaar door deze donkere dagen 

heen te helpen. Wijs elkaar op een 

sneeuwklokje, of een eerste zingen-

de merel. En wat ook kan helpen: het 

was voor koptische christenen deze 

maandag de dag waarop de doop 

van Jezus werd gevierd. De dag 

waarop de hemel zich opende en een 

stem klonk: dit is mijn geliefde Zoon, 

in Hem vind ik vreugde.  

Eigenlijk kun je je geen mooiere 

maandag voorstellen. 

 

http://www.regenbooggemeente.nl/


 

 

Kerkdiensten                         Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 

 

25 januari om 10.00 uur 
voorganger: ds. Riekje van Osnabrugge 

 

1 februari om 10.00 uur  -  vieren van avondmaal 

voorganger: ds. Gerben van Manen 

 

De eerste collecte is voor Kuria  

In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. 

Kuria biedt palliatieve terminale zorg en richt zich op een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van leven. Het hospice draait op toegewijde medewerkers en op heel 

veel vrijwilligers. Daarnaast is Kuria ook betrokken bij een buddyproject, waar-

in buddy's op vrijwillige basis optrekken met ongeneeslijk zieken. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906  

 

De tweede collecte is voor de Week van gebed voor eenheid van 

christenen 

Tijdens de jaarlijkse Week van gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen 

samen. Dit gebed overstijgt kerkmuren en verbindt ons met elkaar en met 

God. Uw steun maakt het mogelijk om oecumenische activiteiten voort te 

zetten en bij te dragen aan eenheid en vrede, dichtbij en ver weg. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 
 

‘Pas op: Phishing!’                                       bij zondag 25 januari 
Vissen of (op)gevist worden? Jezus nodigt twee keer twee vissersbroers uit 

om Hem te volgen en ‘vissers van mensen’ te worden. De metafoor van het 

vissen is van alle tijden, met heel diverse betekenissen. Voelen wij ons in onze 

tijd geroepen om mensen te werven voor de zaak van God of zijn wij verstrikt 

in netten van anderen? Kunnen en durven we ook een vangnet te zijn voor 

anderen en elkaar?                                                         ds. Riekje van Osnabrugge 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Op 23 januari van 17.00 tot 19.30 uur 

Samenkomen in het nieuwe jaar 

Op vrijdagmiddag 23 januari is er voor iedereen rond de 

Sierpleinbuurt een gezellige nieuwjaarsontmoeting in De 

Ark. Wil je de buurtgenoten van De Ark ontmoeten, wees 

welkom. 

 

donderdag 29 januari om 19.45 uur  

Cursus ‘Onderweg met Jezus’ 

Wil je het christelijk geloof ontdekken? Zou dat iets voor mij 

zijn? Of wil je weer eens opnieuw verkennen wie Jezus is en 

waar Hij voor gaat? 

Je kunt nog meedoen! De tweede avond is op 29 januari van 

19.45 tot 21.30 uur, in De Ark.  

 
Gordijnen  Tijd voor een laatste update over het “gordijnen-

fonds”. Het bedrag van de inzameling is uitgekomen op €735, 

zeer ruim boven het streefbedrag! Wat is deze royale steun 

geweldig en we danken alle gevers dan ook heel hartelijk. 

Inmiddels hangen de mooie nieuwe gordijnen alweer een tijdje 

in de Ontmoetingszaal en de akoestiek is hierdoor aanzienlijk 

verbeterd. Veel dank ook aan Bea de Meijer die heel veel werk in 

dit project heeft gestoken.                          Arjen-Sjoerd de Vries 

Op woensdagavond in De Ark: Bijbelmeditatie 

Tijd voor je ziel? Christelijke spiritualiteit ontdekken? Geloof oefenen? 

Verstilling en meditatie aan de hand van een bijbeltekst of kunstwerk. 

Welkom bij de Bijbelmeditatie op woensdag 28 januari om 20.00 uur.  Met 

koffie vanaf 19.45 uur. 



 

 

Kerkbalans komt eraan: samen bouwen  
aan de kerk van vandaag en morgen   

Eind deze maand ontvangt u weer de brief van Actie 

Kerkbalans. Een belangrijk moment waarop we u vragen 

om de Regenbooggemeente financieel te steunen. Want de Ark is meer dan 

een gebouw: hier woont een levendige gemeenschap, waar we samen 

betekenis geven aan ons geloof, waar de deuren wijd open staan, en waar 

ruimte is voor ontmoeting en inspiratie. 

Uw bijdrage helpt ons om deze waardevolle plek te behouden en te versterken. 

Zo kunnen we blijven doen waar we al jarenlang voor staan: een gastvrije kerk 

zijn in en met de buurt. 

Wat betekent onze kerk voor u? Welk geschenk ontvangt u hier? We hopen dat 

we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen, zodat we samen kerk kun-

nen blijven zijn – voor elkaar en voor de stad.  

                                                                         Arjen-Sjoerd de Vries, penningmeester 

Voor in de agenda 

✓ Oecumenische middagdienst op zondag 25 januari om 16.00 uur in het 

kader van de Week van Gebed in de Noorderkerk (Noordermarkt 44) 

georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam 

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend!  iedere 2e en 4e woensdag van 10.00 tot 11.30 uur: op 28 

januari en 11 februari 

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur  

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur  

Re-Play / Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen   06 836 50662   dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld  06 306 84426   buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

Naomi Bouma  06 145 48343   n.bouma@diaconie.nl 

Herman Bouma  06 344 87321   h.bouma@diaconie.nl 

Rozina Efrem  06 124 85822   beheer@regenbooggemeente.nl 
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