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Om eenheid  
door ds. Nellie van Voornveld 

De sneeuw van vorige week dekte toe 

en bond samen. Even zag alles er het-

zelfde uit: wit. Het afval in de straten 

en de grauwheid van de pleinen 

waren bedekt onder een laag die wel 

licht leek te geven. Even was er een 

gezamenlijk onderwerp van gesprek. 

Je had het over de verwondering om 

zo’n witte wereld, en natuurlijk ook 

wel over het ongemak: durf je nog de 

deur uit voor boodschappen? Kan je 

veilig naar werk of school? Zulke 

plotselinge ‘gezamenlijkheid’ doet 

me goed.  

Ook in de kerk spreekt die niet van-

zelf. Komende week is de wereld-

wijde ‘Week van Gebed voor de Een-

heid van christenen.’ Jezus zelf bidt 

om eenheid onder ons. Dat is 

blijkbaar nodig. Zelfs in ons eigen ge-

bouw ervaar je soms vervreemding: 

de Ghanese en Braziliaanse broeders 

en zusters beleven het geloof anders 

dan wij. Pijnlijker wordt het als je 

merkt dat je over belangrijke dingen 

soms heel andere overtuigingen  

blijkt te hebben - op grond van dezelf-

de bijbel en met geloof in dezelfde 

Heer. Of als grote wereldleiders in 

naam van Jezus een onbegrijpelijke 

koers kiezen. Ik verlang soms dat het 

allemaal makkelijker is. Dat er een 

grote lichtende laag neerdaalt die al 

ons gedoe en alle onbegrip bedekt. 

Zo makkelijk is het niet. En daarom 

bidden we om eenheid, én werken 

eraan. In de gebedsweek laten we 

ons dit jaar inspireren door de Ar-

meense kerk, de oudste ter wereld. 

Voor hen is het beeld van ‘Licht’ heel 

belangrijk. Licht: het eerste dat God 

schiep, om de chaos te bedwingen. 

Licht, zo noemt Jezus zichzelf: ‘Ik 

ben het Licht voor de wereld.’  

Eenheid kunnen we alleen bedenken 

en beoefenen als we op Jezus be-

trokken blijven, en denken vanuit 

hem. Omdat Hij ons licht is, horen we 

bij elkaar. Gods licht dekt niks toe, 

maar maakt ook duidelijk wat pijnlijk 

is en anders moet en om gesprek 

vraagt. Eenheid begint niet ‘beneden’, 

bij onze goede bedoelingen, maar is 

een geschenk dat bij Jezus vandaan 

komt. 

http://www.regenbooggemeente.nl/


 

 

Kerkdiensten                         Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 

 

18 januari om 10.00 uur 
gezamenlijke viering met de wijkgemeente Osdorp-Sloten in De Opgang 

voorgangers: ds. Tjitske de Vries, Henno Smit en ds. Gerben van Manen 

 

25 januari om 10.00 uur 
voorganger: ds. Riekje van Osnabrugge 

De eerste collecte is voor Luistergroepen 

Luistergroepen bieden een veilige plek om ervaringen en zorgen te delen. Er 

wordt gepraat en vooral geluisterd: zonder oordeel of advies. De bijeenkom-

sten zijn vooral voor mensen die een nieuw perspectief kunnen gebruiken en 

voor iedereen die wil meebouwen aan meer gevoel van samen in de stad. Uw 

bijdrage helpt om meer groepen te organiseren en vrijwilligers te trainen. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906  

De tweede collecte is voor proefplekken in de kerken 

Een proefplek is een inclusieve gemeenschap of kerkplek, zoals pioniersplek-

ken. Mensen die weinig tot geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, 

krijgen ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te ontdekken. 

Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn vaak bij 

proefplekken betrokken en vinden er een thuis. De Protestantse Kerk onder-

steunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

‘Eén van Geest in zijn Licht’                      bij zondag 18 januari 
In de Week van Gebed voor eenheid komen we in De Opgang vanuit verschillende 

kerken samen voor een oecumenische viering. In deze dienst putten we uit de 

voorbereidingen door geloofsgenoten van diverse Armeense kerken.  

In de Armeense liturgie staat van oudsher het licht van Christus centraal. In de 

liederen en gebeden en de evangelielezing uit Johannes 12:31-36 zoeken we zijn 

licht, waarbij we ons laten leiden door wat Paulus in Efeze 4:1-13 zegt over één 

van Geest zijn.                                                                          ds. Gerben van Manen 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

 

vanaf donderdag 15 januari 

Cursus ‘Onderweg met Jezus’ 

Regelmatig melden zich mensen die het christelijk geloof 

willen ontdekken: zou dat wat voor mij zijn? Anderen willen 

weer eens opnieuw verkennen wie Jezus is en waar Hij voor 

gaat. Geldt dat ook voor jou?  

De eerste avond is op 15 januari en begint om 18.45 uur met 

een maaltijd. De andere avonden zijn van 19.45 tot 21.30 

uur, steeds in De Ark. Informatie bij ds. Nellie van Voornveld 

 

 

 

Op woensdag 21 januari om 19.30 uur is in De 

Bron/Oase (Willem Kloosweg 1) een gebedsviering 

vanwege de Week van Gebed voor de eenheid.  

 

Op zondag 25 januari om 16.00 uur viert de Raad 

van Kerken de Week van Gebed met een 

oecumenische middagdienst in de Noorderkerk 

(Noordermarkt 44). 

 

 

Op woensdagavond in De Ark: Bijbelgesprek  

op woensdag 21 januari om 20.00 uur 

Van harte welkom bij het  na de Buurmaaltijd, onder leiding van 

ds. Gerben van Manen. Koffie vanaf 19.45 uur. 

 



 

 

 

23 januari van 17.00 tot 19.30 uur 

Samenkomen in het nieuwe jaar 

Op vrijdagmiddag 23 januari is er voor iedereen rond de 

Sierpleinbuurt een gezellige nieuwjaarsontmoeting.  

Wil je de buurtgenoten van De Ark ontmoeten, wees 

welkom. 

 

 

Voor in de agenda 

✓ Cantatedienst in de Sloterkerk op zondag 1 februari om 16.00 uur. 

Uitgevoerd wordt de cantate “Dies ist der Gotteskinder Last” van 

Telemann. Vrijwillige bijdrage. 

 

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend!  iedere 2e en 4e woensdag van 10.00 tot 11.30 uur – 28 

januari en 11 februari 

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur  

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur  

Re-Play / Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

 

Contact  

ds. Gerben van Manen   06 836 50662   dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld  06 306 84426   buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

Naomi Bouma  06 145 48343   n.bouma@diaconie.nl 

Herman Bouma  06 344 87321   h.bouma@diaconie.nl 

Rozina Efrem  06 124 85822   beheer@regenbooggemeente.nl 
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