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Dapper 

door Leny de Pijper 

Als ik naar buiten kijk zie ik blaadjes 

vallen en de grond ligt bezaaid met 

afgevallen blad in mooie herfst-

kleuren. In mijn herinnering was 

november meestal een nogal grijze 

maand met weinig zon en vroege 

schemering. Maar dit jaar zijn er 

heel wat zonnige dagen in dit late 

seizoen, de temperatuur is vriende-

lijk en we genieten ervan. Jammer 

genoeg heeft dit verschijnsel wel 

een bittere bijsmaak: de aarde 

warmt op, het klimaat verandert. En 

dat heeft allerlei nare gevolgen op 

veel plaatsen in de wereld: orkanen 

en overstromingen, maar ook 

droogte in andere werelddelen. In 

Belém in Brazilië wordt daarover 

een wereldconferentie gehouden 

en de grootste vervuilers ontbreken 

daar helaas, dus ik ben sceptisch 

over de te verwachten resultaten. 

De bewoners van het regenwoud  

 

vragen dringend om aandacht voor 

hun problemen en zij verdienen 

zeer onze steun. Hoe geven we de 

aarde door aan onze kinderen en 

kleinkinderen? 

Gisteravond kreeg ik verschillende 

zingende groepjes aan de deur 

vanwege Sint Maarten. Wat minder 

dan vorig jaar, want ik merkte nogal 

laat dat mijn deurbel het niet deed. 

Al die dapper zingende kindjes ge-

ven me een beter humeur en ik vind 

het een mooie traditie op 11 novem-

ber. Het is goed dat het verhaal van 

Martinus van Tours, die zijn mantel 

deelde met een bedelaar, wordt 

doorgegeven. Mooi dat er vanuit de 

Ark ook ruim aandacht voor was, 

zodat de buurt na de nodige voor-

bereidingen kon genieten van de 

liedjes in de avond en de lichtjes in 

het donker. 

 ‘Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, 

ongeacht de afloop.’ - Vaclav Havel

http://www.regenbooggemeente.nl/


 

 

Kerkdiensten                         Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 

 

16 november om 10.00 uur 
voorganger: mw. Lisa van den Bergh  

 

23 november om 10.00 uur 
voorganger: ds. Trinus Hibma  

De eerste collecte is voor diaconale hulp 

De collecte is bestemd voor de hulpvragen die de diaconie nog steeds met 

enige regelmaat ontvangt. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240  

 

De tweede collecte is voor pastoraat bij verlies 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog heb-

ben voor mensen binnen en buiten de kerk is een van onze pastorale taken, 

onder andere voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

‘Niet uit het veld slaan’                               bij zondag 16 november 

Bij de preek  Terwijl Jezus het goede nieuws in de tempel deelt wordt Hij 'aangevallen' 

door de geestelijke leiders en elite. Maar Hij laat zich niet uit het veld slaan. Wie zal er 

winnen en wat betekent dat voor zijn volgers? 

In het kader van een aanvullende cursus op de HBO theologieopleiding die ik eerder volgde, 

mag ik deze zondag voorgaan. Zo hoop ik meer ervaring op te doen. 

Een lied  Tijdens deze viering zingen we lied 1000: “Wij zagen hoe het spoor van God.” Dit 

lied is waarschijnlijk niet zo bekend. Om het alvast te beluisteren kunt u/ kun je deze link 

aanklikken: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god 

Om na te praten  Na afloop van de viering is er een tafel gereserveerd om na te praten. Ik 

zou het waarderen als sommigen willen aanschuiven en hoor graag jullie feedback!    

                                                                                                                            Lisa van den Bergh 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god


 

 

Nieuwe QR-code voor de collecte van 
afgelopen zondag! 
Tijdens de lunchviering werkte de QR-code voor de 

collecte niet. Hiernaast de code die wel werkt.  

De collecte is bedoeld voor Sinterklaascadeautjes voor 

kinderen van de ouders die gebruik maken van de Sociale 

Kruidenier in de Ark. Helpt u mee?  

Iedere woensdag is de Sociale Kruidenier in de Ark. Daar kunnen mensen die 

gebruik maken van de Voedselbank op uitnodiging langskomen voor verzor-

gingsitems en huishoudelijke producten zoals tandpasta, wc-papier en 

wasmiddel. Van de opbrengst van deze collecte wordt speelgoed gekocht dat 

de ouders aan hun kinderen kunnen geven als sinterklaascadeautje. 

 

Steun de Ouder-en-kind-inloop in het Buurtbudget! 

Als je in Slotervaart woont, heb je waarschijnlijk een brief ontvangen waarmee 

je kunt stemmen op je favoriete buurtplannen. Iedereen mag drie tot vijf pro-

jecten kiezen om te steunen.  

We hopen dat je een stem geeft aan de Ouder-en-kind-inloop Regenboog die 

iedere vrijdag in De Ark wordt gehouden. Met jouw stem kunnen we doorgaan 

met het organiseren van activiteiten voor gezinnen in onze buurt en zo blijven 

bijdragen aan verbinding en ontmoeting.  

Omdat het stemmen online best ingewikkeld kan zijn, helpen we op zondag-

ochtend na de dienst graag iedereen die daarbij wat hulp kan gebruiken. 

Neem de brief mee die je hebt gekregen omdat daar de stemcode in staat die 

nodig is om te stemmen. 

Dank jullie wel voor jullie 

betrokkenheid en steun!                

Naomi Bouma 



 

 

Vier de Vrijdag op vrijdag 28 november  

Iconen maken 

Op vrijdag 28 november, Vierde Vrijdag, gaan we eigentijdse, persoonlijke 

iconen maken. Ooit maakte de Leefgemeenschap ook eigen exemplaren. In de 

orthodoxe kerk bevat een icoon een afbeelding van Christus of van een heilige, 

die via de icoon aanbeden kan worden. De afbeelding is daarmee een venster 

op Gods wereld, omdat zij een stukje van Gods Koninkrijk laat zien.  

Op deze Vierde Vrijdag proberen we te bedenken: wat verbeeldt of verwoordt 

voor mij iets van Gods wereld? Waar wil ik me op richten en aan vasthouden? 

We maken onder leiding van kunstenaar Susanne op houten paneeltjes ons 

eigen ‘icoon’, om in onze gebeden of in ons hopen een houvast te hebben. Je 

hoeft niet heel creatief te zijn om mee te kunnen doen!   ds. Nellie van Voornveld 

20.00 uur  maak je eigen icoon            

21.30 uur  drankje 

Op woensdagavond in De Ark: Bijbelgesprek  

op woensdag 19 november om 20.00 uur 

Van harte welkom bij het  na de Buurmaaltijd, onder leiding 

van ds. Gerben van Manen. Koffie vanaf 19.45 uur. 

 

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! woensdag van 10.00 tot 11.30 uur  

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur  

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur  

Re-Play / Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen   06 836 50662   dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld  06 306 84426   buurtdominee@regenbooggemeente.nl 
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