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Als paddenstoelen 
door ds. Gerben van Manen 

Het klinkt misschien gek om in de 

lente over paddenstoelen te begin-

nen. Toch moest ik deze voorjaars-

weken denken aan het beeld waar 

een collega onlangs mee kwam: de 

kerk als paddenstoelen. Daarmee 

bedoelde zij niet dat de kerken als 

paddenstoelen uit de grond zouden 

schieten. Al geldt dat soms wel 

voor migrantenkerken, het lijkt niet 

de situatie te zijn waar onze kerk-

verbanden zich in bevinden. Maar 

misschien kunnen we daar ook 

anders naar kijken. Vanuit wat er 

onder de oppervlakte gebeurt. 

Paddenstoelen zijn de vruchten van 

een uitgebreid ondergronds schim-

melnetwerk. In dat netwerk vindt 

een uitwisseling van voedingsstof-

fen plaats die bovengronds leven 

mogelijk maakt. En in de herfst zien 

we als vruchten van die uitwisseling 

onder andere paddenstoelen ver-

schijnen. Zo ontstaan er uit het net-

werk van onderlinge contacten en 

samenwerkingen in onze buurten  

 

 

ook nieuwe uitingen van kerkzijn: 

van buurtmaaltijden tot kerkdien-

sten, en van buurthulp tot bijbel-

studie. 

Tijdens een maaltijd in de Delfland-

pleinbuurt zag ik ineens een meer 

dan zestig jaar oud stukje netwerk 

van De Ark aan de oppervlakte ko-

men. Een tafelgenoot die in de 

beginjaren van het gebouw in de 

kerk kwam, bleek nog iedere week 

de nieuwsbrief te ontvangen.  

Een paar dagen later, op de terug-

weg met de fiets in de trein (ik 

schreef op deze plek al eerder over 

een kerkachtige ontmoeting op het 

fietsenbalkon) sprak ik tot mijn 

verrassing opnieuw een bewoner 

van de Delflandpleinbuurt die vroe-

ger in De Ark kwam, in zijn geval bij 

de buurtmaaltijd. Hij wilde graag 

weer eens komen en in contact blij-

ven, en vroeg of hij de nieuwsbrief 

kon ontvangen. Kondigen dit soort 

herfstvruchten van onze kerkplek-

ken misschien een nieuwe lente 

aan voor de kerk? 

 

http://www.regenbooggemeente.nl/


Kerkdiensten  

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 

 

6 april om 10.00 uur    -    vieren van het avondmaal 
vijfde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Gerben van Manen 

 

13 maart om 10.00 uur 
Palmzondag 

voorganger: p. Diane Vonk 

De eerste collecte is voor het Wereldhuis  Het Wereldhuis is een veilige plek 

voor honderden mensen die zonder papieren in Amsterdam leven. Met hen zoekt 

het Wereldhuis naar manieren om de regie over hun leven weer terug te krijgen. 

Ook biedt het Wereldhuis aan hen training, informatie en advies.  

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 

De tweede collecte is voor PR en communicatie  Uw gift is nodig voor al onze 

communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven en andere middelen die 

we gebruiken om met u en onze buren in contact te blijven. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

 

De avondmaalscollecte is voor noodhulp aan Myanmar  Samen met partneror-

ganisaties biedt Kerk-in-Actie noodhulp aan de zwaargetroffen regio Mandalay in 

Myanmar. De hulp bestaat nu vooral uit het verzorgen van tijdelijk onderdak, eten 

en schoon drinkwater en meer hulp is dringend nodig. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

‘Vruchtbaar geduld’               bij de avondmaalsviering van 6 april 
Hoe zit het met het lijden en het ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen 

overkomt? Is dat straf op de zonde? “Denken jullie dat?” vraagt Jezus (Lucas 13:1-9). 

Jezus geeft geen gemakkelijk antwoord op die vraag. Hij zegt niet: die mensen waren 

onschuldig, net als jullie. Zijn antwoord is eerder: álle mensen staan schuldig tegen-

over God, jullie net zo goed. We schieten tekort. Meteen daarop vertelt Hij de gelijke-

nis van de vijgenboom die maar geen vrucht draagt. En het geduld van de wijngaar-

denier: geef de vijgenboom een kans. God is genadig en geduldig (Psalm 103:1-8). 

Door Jezus en de heilige Geest worden wij daar deelgenoot van (Romeinen 5:1-11). 

Intussen worden wij opgeroepen tot inkeer en vruchtdragen.     ds. Gerben van Manen 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Bij de liturgische schikking van zondag 6 april  

‘‘We schieten tekort”  

lezen: Lucas 13:1-9  

Jezus vertelt van de gelijkenis van de vijgenboom die maar 

geen vrucht draagt. En van het geduld van de wijngaardenier: 

geef de vijgenboom een kans.  

Een tak zonder vruchten staat naast het kruis om de boodschap ‘we 

schieten tekort’ te versterken. Rode takken versterken de lijnen van 

het kruis en benadrukken het geduld en de genade van God. 

 

Stilte in de Ark   

Ervaar samen de stilte in deze veertigdagentijd. Een half 

uur in de kerkzaal en na afloop een kopje koffie of thee.  

Op woensdag 9 april van 8.45 uur tot 9.15 uur in de Ark. 

 
Avondgebed 

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er een avond-

gebed in één van de kerken in Nieuw-West. Wees van harte 

welkom en neem elkaar mee!   

Op woensdag 9 april is het avondgebed in de Ark om 

20.00 uur. Met een maaltijd om 18.30 uur, opgeven via 

info@regenbooggemeente.nl 

  

Paasontbijt op paasochtend om 8.30 uur 

Op paasochtend bent u welkom voor het Paasontbijt in de Ark.  

Graag opgeven! Inschrijven kan vanaf a.s. zondag op de lijst in de hal. 



 
Zingen voorbij polarisatie  
Een middag vol zang, lezingen en vesper op zaterdag  

5 april van 14.00 tot 17.30 uur in de Muiderkerk, 

Linnaeusstraat 37. Entree 10 euro.  

Voor iedereen die van kerkmuziek houdt! Meer 

informatie op www.leerhuisamsterdam.nl 

 

Voor in de agenda: 

✓ Lente in de Ark!  Acht weken lang dagelijks 

activiteiten voor kinderen en gezinnen, kijk op 

regenbooggemeente.nl/activiteiten. 

✓ Waar is dat feestje?  Cursus Vieren op 

maandag 7 april om 20.00 uur in de Ark. Wil je ook 

meedoen? Dat kan.  

✓ Palmpasenfeestje voor jonge kinderen en hun 

ouders op vrijdag 11 april om 15.45 uur bij Tante 

Toorop, Jan Tooropstraat. 

✓ Palmpasenstokken versieren op zondag-

ochtend 13 april om 10.00 uur in de Ark.  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur  

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Open Huiskamer op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur  

Buurmaaltijd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur   

Ochtendgebed in de kapel op vrijdag van 8.30 tot 8.50 uur   

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur   

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen   06 836 50662  dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld  06 306 84426   buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

 

Bijdragen aan de kerk?  NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam 

ovv Regenbooggemeente Kerkbalans 2025 
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