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Waakzaam
door Leny de Pijper

Voor veel mensen is de vakantietijd
aangebroken. Nog even en dan
hebben ook de scholieren in onze
regio vrij. Fijn om er weer eens op
uit te kunnen trekken. Maar zorg
ervoor dat uw huis er niet al te
verlaten uit ziet en dat er iemand
een oogje op kan houden als u weg
bent. Voor de ouderen onder ons,
die niet in dit seizoen weg kunnen,
liggen andere problemen op de loer:
oplichters hebben het op hun waar-
devolle spullen voorzien.

Onlangs werd ik gebeld door een
namaak-politieagent met een heel
vreemd verhaal. Er zouden in mijn
straat een paar jongens zijn
gearresteerd met inbraakspullen in
hun auto. Twee anderen zouden
ontsnapt zijn en nog in de buurt
aanwezig. De 'agent’ wilde langs-
komen om mijn spullen te
fotograferen ‘voor de verzekering'.
Mijn intuitie zei me dat dit foute
boel was. Toen ik verder vroeg brak

de beller het gesprek af. Daarop
belde ik het landelijke politienum-
mer, waarbij ik wegens drukte in
Amsterdam met Rotterdam werd
verbonden. De agente vond dat ik
verstandig gereageerd had en
drukte me op het hart niemand bin-
nen te laten, wat ik ook zeker niet
van plan was. De volgende dag
kwam een echte Amsterdamse
agente — met pistool en legitimatie
- bij mij poolshoogte nemen en mij
geruststellen. Ook in het televisie-
journaal werd die week gewaar-
schuwd voor deze oplichtersprak-
tijken, waar vooral ouderen de dupe
van werden. U bent dus gewaar-
schuwd!

De meeste mensen deugen volgens
Rutger Bregman, maar helaas ma-
ken sommige figuren misbruik van
uw goedgelovigheid, waar wantrou-
wen op zijn plaats zou zijn. Wees
argwanend tegenover al te mooie
praatjes. Geniet van de zomer en
laat u niet in de luren leggen!



Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

14 juli om 10.00 uur
voorganger: ds. Gerben van Manen

21 juli om 10.00 uur
voorganger: ds. Elsbeth Littooij

Meer liefde, meer kracht bij zondag 14 juli
‘Meer liefde, meer kracht' - aan dit lied moest ik denken bij de lezingen van
zondag: Markus 6:6b-13 en Handelingen 8:4-25. Qoit zong ik het op de
jeugdvereniging in Veenendaal, met Bulgaarse jongeren op kamp, en in een
Filipijnse gemeente in Hong Kong. In de kerk van alle tijden en plaatsen
zitten we verlegen om meer liefde en kracht. Om er voor elkaar en anderen
te kunnen zijn in het zoeken naar geloof, in de ziekten waaraan we lijden, en
in de bezetenheid van onze tijd.
Als we ons daarin door Jezus laten leiden, ontdekken we dat we de liefde
en kracht die we nodig hebben niet uit onszelf kunnen putten, laat staan
met geld kunnen regelen, maar alleen van Gods Geest kunnen ontvangen.
ds. Gerben van Manen

De eerste collecte is voor de koffieochtend

We collecteren voor de wekelijkse koffieochtend op woensdagmorgen in De
Ark. De hele zomer gaat de koffieochtend door. Graag trakteren we de bezoe-
kers en vrijwilligers op een kleinigheidje om de zomer te vieren.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor de kosten van de kerkenraad

De collecte van vandaag is voor de kosten die de kerkenraad maakt voor het
doen van hun werkzaamheden.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240




Einde aan dit tijdperk
Ongeveer tien jaar geleden begon ik als werker voor de PKA Nieuw-West. Eerst
als tienerwerker, maar al vrij snel in de functie van diaconaal opbouwwerker.
Sinds ongeveer de start van Leefgemeenschap Slotervaart richtte ik me op De
Ark/ Slotervaart, met inzet voor verbinding tussen de kerk en buurt, en daarbij
ook steeds meer op (buurt)gezinswerk. Ondanks een prachtige tijd en heel fijne
samenwerking met betaalde en vrijwillige collega’s zal er een einde komen aan
dit tijdperk. Ik stop als diaconaal opbouwwerker en zal in september mijn taken
afronden. En waarschijnlijk zal ik weer plaatsnemen in de studiebanken. Er
wordt gezocht naar een gezinswerker, zodat dit werk kan doorgaan!
En omdat wij voornemens zijn voorlopig in de buurt te blijven wonen, blijf ik ook
gewoon lid van De Regenbooggemeente. Ook vanuit die rol hoop ik te kunnen
blijven bijdragen aan al het moois dat er vanuit deze plek gebeurt!

Lisa van den Bergh

Afronden

De afgelopen twee jaar heb ik naast mijn studie met veel plezier mogen werken
in De Ark. Helaas is daar nu een einde aan gekomen en ga ik afscheid van jullie
nemen als communicatiemedewerker. Aankomende week ben ik er voor het
laatst om nog wat dingetjes af te ronden en voor te bereiden voor mijn opvolger.
Volgend schooljaar start ik mijn fulltime stage bij het Centrum tot Bevordering
van de Import uit ontwikkelingslanden. Hier heb ik enorm veel zin in, maar nu
eerst nog even vakantie vieren. Ik kom jullie vast nog eens tegen tijdens de
lunchvieringen, de Taizé vieringen, of als ik een hapje kom mee-eten bij de Buur-
maaltijd. Hopelijk tot dan! Naomi Monsanto

Naaimachines gezocht

Tijdens de inloop op woensdagmiddag willen we ook kleding gaan repareren. We
zoeken daarvoor een of twee naaimachines. Heeft u een machine die wij mogen
gebruiken? Mail naar Nienke Marissen info@buurthulpnieuwwest.nl




Verschoven: ontmoeting voor jongere mensen rond de
Regenbooggemeente Op zondagmiddag 14 juli was een ontmoeting
gepland voor mensen onder de 45. De datum en de tijd blijkt vanwege vakanties
en voetbal toch niet zo geschikt te zijn. Na de zomer volgt een nieuwe datum.

Voor in de agenda

v Regenbooglunch op zondag 15 september Het nieuwe seizoen
wordt afgetrapt met een Regenbooglunch: een nieuwe vorm van samen-
komen, waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij de Regenboogge-
meente wordt meegenomen in verschillende plannen, successen, dilem-
ma’s enz. Tijdens deze eerste editie zal er ook aandacht zijn voor het
afscheid van Naomi en Lisa.

We hopen op een verbindende, waardevolle en gezellige bijeenkomst!
Om 11.30 uur viering met ds. Nellie van Voornveld en om 12.30 uur lunch
en korte presentaties, muziek, speeches, quiz en meer.

Vakantie predikanten

Van maandag 15 juli tot en met maandag 12 augustus hebben onze predikan-
ten vakantie. Als u dringend contact zoekt met een pastor kunt u een berichtje
sturen naar Jacqueline Groenewoud jacq.amsterdam@outlook.com of
bellen/appen naar 06-5391 4483.

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur
Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Kerkbalans Steun onze wijkgemeente met een financiéle bijdrage: NL90 RABO
0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam ovv Regenbooggemeente
Kerkbalans 2024




