Veerkracht
door Arjen-Sjoerd de Vries

“De ware kerk des Heren” is een oud
lied, dat ik mooi vind om te zingen
op een vergadering van bijvoor-
beeld de kerkenraad. Het herinnert
ons eraan dat de kerk van God zelf
is, en dat hij haar niet in de steek
laat: “Want God, zo staat geschre-
ven, zag haar zijn dienstmaagd
om,” zo eindigt het eerste couplet.

Dit lied geeft troost als de kerk het
moeilijk heeft. Het is gezongen ten
tijde van oorlogen en vervolging, en
wanneer de kerk door meningsver-
schillen werd verscheurd. Het kan
ons weer bij elkaar brengen als er
conflicten zijn in een gemeente. Als
we ons zorgen maken over dalende
ledenaantallen en teruglopend
kerkbezoek, geven de woorden van
dit lied ons het vertrouwen dat God
ook hierin een weg zal wijzen.

Misschien hebt u er al iets van
meegekregen: de Protestantse
Kerk Amsterdam zit nu in zo'n
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moeilijke tijd. Er zijn ernstige finan-
ci€le tekorten en de Algemene Ker-
kenraad ziet zich genoodzaakt
maatregelen te nemen.

Voor de centrale voorzieningen zijn
de gevolgen groot, en ook de
wijkgemeenten zoals wij worden
hierdoor getroffen. Binnenkort zal
de kerkenraad van de Regenboog-
gemeente met u in gesprek gaan
over deze situatie. Hoe zien wij als
gemeente onze toekomst in tijden
van krapte? Welke keuzes gaan we
maken? Het zal creativiteit en veer-
kracht van ons vragen.

Zo is de toekomst dus onzeker. En
toch... we kunnen deze in vertrou-
wen tegemoet gaan. Want we
mogen immers weten dat wij zijn
“de ware kerk des Heren, in Hem
alleen gegrond, geschapen Hem ter
ere, de bruid van zijn verbond”.

Beluister dit mooie lied op
www.youtube.com/watch?v=rc5c0Wib
1KU!




Kerkdiensten
De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

7 juli om 10.00 uur vieren van het avondmaal
voorganger: ds. Nellie van Voornveld
na de dienst koffie & picknick in het Rembrandtpark

14 juli om 10.00 uur
voorganger: ds. Gerben van Manen

‘Blijven geloven’ bij zondag 7 juli
‘Wees niet bang, maar blijf geloven’, horen we Jezus zeggen tegen Jairus in Marcus 5.
Hij heeft net gehoord dat zijn dochter is gestorven. ‘Blijf geloven!, dat kan je dan in de
oren klinken als een onmenselijke opdracht. Cynisch haast. Wat valt er nog te geloven?
Hoe doe je dat, ‘blijven geloven’ - in geluk of genezing, in een rechtvaardige wereld, in
een dag dat alles goedkomt? Geloven is in elk geval geen ‘prestatie’ van onze kant; het
heeft veel te maken met Jezus, die een bron is van kracht.

We vieren hoe Hij zich aan ons uitdeelt, in brood en wijn — zodat wij ook bronnen voor
elkaar kunnen zijn. ds. Nellie van Voornveld

De eerste collecte is voor het dovenpastoraat Dove mensen voelen zich
vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Speciaal opgeleide
dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in
dovendiensten met gebarentaal.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor het pastoraat We willen de stad en haar mensen
hoop bieden. Door ieder die dat nodig heeft ruimte te geven om te kunnen bidden,
dromen en zingen of om hun verdriet in Gods handen te leggen.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240

De avondmaalscollecte is voor het vakantieprogramma van Villa Vrolijk
Villa Vrolijk biedt het gehele jaar logeeropvang, naschoolse opvang en dagbe-
steding aan voor kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking en heeft
daarvoor een afwisselend programma naar ieders individuele behoefte en
passend bij de doelgroep. Deze zomer wil Villa Vrolijk met een groep de muziek-
en dansvoorstelling in het Eftelingtheater bezoeken.




Jaarlijkse picknick op zondag 7 juli

in het Rembrandtpark na de dienst

Ter afsluiting van het kerkelijk seizoen en om de start van d
zomer te vieren, gaan we op zondag 7 juli koffiedrinken en
picknicken in het Rembrandtpark.

Na afloop van de dienst rijden en fietsen wij naar het park, zo rond 11.15 uur.
Alléén bij goed weer. En als het weer niet goed is, dan zoeken we een plekje
in of rondom De Ark. Houd de mededelingen tijdens de viering in de gaten.

Wilt u/wil jij iets meenemen voor de picknick? Graag! En handig om een stoel
mee te nemen. Er zijn wat extra stoelen en er is mogelijkheid voor vervoer.
Voor vragen of voor suggesties om iets te maken app of mail naar Carien
Smallenbroek, 06 57168060 of cm.smallenbroek@xs4all.nl. y;

Hoe kom je in het park?
Fiets of rij naar de Nachtwachtlaan direct achter de A10. Auto parkeren bij de
grote flat met nummers 132-221. Je fiets kan mee het park in.
Vanaf de flat met nummers 132-221 het park in (ca. 250 meter lopen):
+  loop links van de flat via het voetpad het park in (helling op); <"
steek het pleintje met de drie bankjes naar rechts buigen "c;iv '

daarna links aanhouden en naar beneden;
dan rechts het veld op en zoek de groep vrolijke gelovigen.

Zing een nieuw lied voor God de Here!

Voor de viering op zondag 21 juli nodigen wij je uit om je lievelingslied op te
geven: een kerkelijk lied of een popsong of een kinderliedje. Uit de aanmeldin-
gen kiezen we er een aantal zodat een mooi geheel ontstaat. Schrijf erbij waar-
om juist dit lied jou zo raakt en of je dit in de viering wilt vertellen? Voor 10 juli
mailen naar elittooij@gmail.com. Nico Brouwer en ds. Elsbeth Littooij




Vaardige communicatiemedewerker gezocht. Helaas heeft Naomi
Monsanto ons laten weten dat zij deze zomer vanwege haar studie stopt als
communicatiemedewerker. Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe medewerker
voor deze werkzaamheden: het opmaken van de orde van dienst en beamer-
presentatie voor de zondagse viering en het ondersteunen bij onder andere het
publiceren en promoten van onze activiteiten.

Ben je vaardig met grafische programma'’s, ben je een aanpakker en werk je
graag samen? Het dienstverband is voor 7 uur per week en je werkt vooral op
woensdag; arbeidsvoorwaarden PKN. Wil je meer informatie? Mail naar Carien
Smallenbroek, cm.smallenbroek@xs4all.nl.

Zaterdag een braderie op het Sierplein

Met dank aan buurtbudgetwinnaars Agnes en Yvonne is er zaterdag 6 juli
weer een gezellige braderie op het Sierplein. Ook de Regenbooggemeente (in
de vorm van Nellie) is vertegenwoordigd, samen met het Apostolisch
Genootschap. Lisa zal het gezinswerk promoten. Welkom om even te komen
buurten tussen 12.00 en 15.00 uur. Lisa van den Bergh

Ontmoeting voor jongere mensen rond de Regenbooggemeente
Op zondagmiddag 14 juli van 16.00 tot 18.00 uur ben je welkom bij de
ontmoeting voor mensen onder de 45. Als je 16 bent of 43 dan klinkt deze leef-
tijdsrange misschien wat vreemd, maar graag brengen we die 'jongere' betrok-
kenen rond de Regenbooggemeente bijeen en praten we over wat de gemeen-
schap rond de kerk voor jou betekent of zou kunnen betekenen. Graag opgeven
bij ds. Nellie van Voornveld: buurtdominee@regenbooggemeente.nl

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl
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