Trouw blijft

door ds. Nellie van Voornveld

Ik luisterde naar een podcast over echt-
scheiding. Onder de indruk van de ver-
drietige verhalen droomde ik 's nachts
dat het onze trouwdag was en dat we
die gingen vieren. De volgende dag
fietste ik, nog helemaal in de stem-
ming, naar onze favoriete Syrische
bakker voor baklava.

We helpen elkaar uit de droom: hetis in
geen enkel huwelijk alle dagen feest,
ook in de beste vriendschappen niet.
Je verbindt je aan elkaar als heel
verschillende mensen, met een eigen
verleden en met eigen ambities. In de
kerk en in vriendengroepen is het
belangrijk om ook oog te hebben voor
moeilijkheden in relaties, om naar
elkaar te luisteren en elkaar te bemoe-
digen. Ik leerde in die podcast dat het
daar nog weleens aan ontbreekt.

Op de Verhalenkring in Osdorp vertelde
deelneemster Fatima over haar bedrijf-
je. Ze gaat op de dag van de bruiloft
's morgens vroeg bij de aanstaande

e-brief #197
18 april 2024

Regenbooggemeente

www.regenbooggemeente.nl

bruid langs, meestal in het ouderlijk
huis. Daar richt ze de kamer van de
bruid in met de spullen die symbool
staan voor haar levensloop tot dan toe:
speelgoed, de favoriete jurken, mooie
foto’s en bloemen. De bruid gaat in die
feestelijke kamer op de foto.

Fatima wordt, zei ze, heel blij van dit
werk. “Want alle vrouwen hebben
natuurlijk hun verhaal. Ze hebben
mooie én moeilijke dingen meege-
maakt en trouwen is ook spannend. Als
we zo samen bezig zijn met inrichten
vertellen ze daar vaak over. Ik luister.”

In alle levensfases hebben wij zulke
luisteraars nodig: mensen die zien wie
we geworden zijn, en die blijven. Ook
als er verdriet is, ook als we onszelf
tegenvallen. In de kerk helpen we el-
kaar te geloven, dat God éns trouw
blijft: ‘Want goed is de HEER, zijn liefde
duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht
op geslacht.’

Die fantastische bakker op Tussen
Meer bleek, helaas, gesloten. De appel-
taart van Appie smaakte ook naar
feest.



Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

lunchviering 21 april om 11.30 uur
voorganger: ds. Nellie van Voornveld

28 april om 10.00 uur
voorganger: ds. Herman Koetsveld

‘Trouw’ lunchviering op zondag 21 april
Vrienden zijn vanaf je kindertijd, veertig jaar werken voor dezelfde baas, een
gouden huwelijksjubileum vieren: is dat de trouw waar we allemaal op hopen? Of
is dat saai? Zoek je avontuur, of kun je die ook vinden in dat wat er al is of wat je al
hebt? We denken daar samen over na en praten erover.

Bijzonder is, dat we die zondag ook samen stilstaan bij de trouw van onze
gemeenteleden Dennis en Ronald. Zij zijn al best lang samen, maar zetten nu een
volgende stap: ze gaan zich verloven op 24 april. We bidden voor hen en geven
hen een zegen mee. ds. Nellie van Voornveld

De eerste collecte is voor mondzorg voor kwetshare doelgroepen

De mobiele straattandartsen van Dokters van de Wereld voeren noodbehan-
delingen uit aan vooraf geselecteerde patiénten. Dit zijn vaak mensen met
schulden, ongedocumenteerden en/of migranten. Samengewerkt wordt met
lokale partnerorganisaties zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.
Ook geven vrijwilligers voorlichting over het voorkomen van tandbederf.
Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor pastoraat

In het pastoraat gaat het om het levensverhaal: luisteren met aandacht. Samen
met degene die wordt bezocht, wordt geprobeerd verbinding te maken met de
context waarin degene leeft.

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240




Vierde vrij.dag op vrijdag 19 april . Vigrde vrifdag 19 pri 2024
Een bruisende buurt-pubquiz! Vrijdag

Ben je klaar om je kennis te testen en je buurgenoten te
verslaan? Of je nu een doorgewinterde quiztijger bent of
gewoon zin hebt in een gezellige avond vol uitdagingen,
wees welkom! Test je kennis over actualiteiten, 5% 0 g
buurtweetjes, muziek, politiek en nog veel meer! Kom met S——— R

een groepje of sluit je ter plekke bij een team aan. ) —
19.45 zaal open - 20.00 start - 21.30 drankje

Doe mee aan onze
bruisende buurt-
pubquiz!

Samen naar de film
Vanuit de toenmalige Augustanakerk is begonnen met een Filmgroep: kerkmensen

gaan samen in de gewone bioscoop een film bekijken die aanleiding geeft tot een
nagesprek. Nu organiseert Jan Voetberg deze Filmgroep vanuit de Ark.
Op zaterdag 20 april wordt in Filmmuseum Eye de Franse filmklassieker ‘Les Uns et

les Autres’ bezocht. De film gaat over wat de (nasleep van de) oorlog met vier

muzikale families doet. Ga je mee en/of wil je uitnodigingen van de Filmgroep

ontvangen? Mail Jan Voetberg: janvoetberg7742@gmail.com

Alvast wat vragen voor de lunchviering
In de viering en bij de lunch is er gelegenheid met elkaar verhalen te delen over

trouw in vriendschappen, werk, vrijwilligerswerk, relaties — en over de

uitdagingen daarvan. Als u wilt, mail mij dan alvast uw reacties op één van de

volgende vragen:

1.
2.

3.
4.

Wat vindt u mooi of juist ingewikkeld aan het thema ‘trouw’?

Hebt u nog vrienden uit de kindertijd? Hoe komt het, dat u die vrienden
trouw gebleven bent?

Werkte u heel lang voor dezelfde baas? Had dat met ‘trouw’ te maken?
Als u lang samen bent of was met dezelfde partner: wat is uw geheim?

Graag reacties naar buurtdominee@regenbooggemeente.nl,

ds. Nellie van Voornveld



Gregoriaanse vespers in de Ark op zondag 21 april 19.00 uur
Op zondag 21 april zingen de mannen van de Schola Cantorum Purmerend,
waaronder ds. Niek Scholten, de Gregoriaanse Vespers van de vierde zondag
van Pasen. De vespers worden geheel in het Latijn gezongen en kenmerken
zich door eenvoud en verstilling. Vaste onderdelen zijn het openingsgebed, de
hymne, psalmen, antifonen, een lezing en de gebeden. Gezongen worden het

prachtige Salve Festa Dies en het Magnificat. Collecte na afloop.

Een Koningsdagfeestje !
op woensdag 24 april van 13.30 tot 16.00 uur

Alvast ter ere van Koningsdag zijn jong en oud
welkom op het Koningsdagfeestje in de Ark.
Kom gezellig sjoelen, schaken, puzzelen, of knutselen.

Natuurlijk is er voor iedereen ook koffie of limonade en -
een heerlijke oranjetompouce. En neem gerust je buren meele™

Bijbelverhalen voor nu

vier woensdagen relevantie ontdekken & inspiratie vinden
Wat zeggen bijbelverhalen je vandaag? We lezen delen uit
Handelingen over de eerste ‘Mensen van de weg'.

De laatste van de vier woensdagen is op 24 april met als
thema: Stilgezet worden — de bekering van Paulus. Van 19.45
tot 21.30 uur in de huiskamer van De Ark. Opgeven
buurtdominee@regenbooggemeente.nl.

BIJBELVERHALEN
VOOR NU
Vier woensdagavonden
Wat zeggen die verhalen je

vandaag?

Ochtendgebed op vrijdag in de kapelvan 8.30 tot 8.50 uur
Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur
Contact

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl
ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl




