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Laatst had ik een reünie met de 

kring van mijn interkerkelijke 

studentenvereniging. Veel bleek 

hetzelfde gebleven. Maar kerkelijk 

was bijna niemand meer. Veroorde-

lende starheden over wat en hoe je 

hoorde te geloven maakten dat 

men liever thuisbleef op zondag-  

morgen.  

Alle stellen waren nog samen en 

zaten verrassend op één lijn wat 

betreft hun spirituele leven. Een van 

de dames botste regelmatig met 

haar man, die een stuk empirischer 

was ingesteld dan zijzelf, wat haar 

beangstigde. Want als je eenmaal 

begint te twijfelen, wat houd je dan 

nog over? 

 

Ook mijn echtgenoot leunt liever op 

Newton dan op God. En zo togen wij 

naar  een expositie  over  geloof en  

 

wetenschap waar werd uitgelegd 

dat juist religies hebben bijgedra-

gen aan astronomische ontwikke-

lingen. 

 

Dit jaar liggen Paas- en Ramadan-

artikelen - de start van deze feest-

dagen is gebaseerd op de stand 

van de maan - tegelijkertijd bij 

Albert Heijn. Zo zorgvuldig ontdaan 

van religieuze associaties dat  som-

migen zich bezorgd afvragen wat er 

nog overblijft van ons ‘eigen’ 

erfgoed. 

 

In de Bijbel vraagt ook iemand zich 

af wat we zullen overhouden. Zijn 

antwoord is geloof, hoop en liefde. 

Maar het belangrijkste is de liefde. 

Ik denk dat ik bij het verschijnen van 

de volgende volle maan dus maar 

een fles prosecco voor twee open 

trek. Hopelijk valt dit dan niet op 

een zaterdagavond. 



 

Kerkdiensten 
De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

14 april om 10.00 uur 
voorganger: ds. Ole van Dongen 

 

lunchviering 21 april om 11.30 uur 
voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

 

Hoe nu verder?                                   bij zondag 14 april 
'Hou je van me?' Jezus vraagt het tot drie keer toe aan Petrus. Je kunt er 

wantrouwen in horen. Petrus had drie keer ontkend Jezus te kennen. Je kunt 

er ook iets anders in horen. Namelijk: 'weet je het wel zeker? Je had goed 

begrepen, die vrijdag, wat het je kan kosten: bij Mij horen. Wil je dat wel? Wil je 

dat nu wèl?'  

Wat moet je weten, om verder te gaan met Jezus?               ds. Ole van Dongen 

 

De eerste collecte is voor de wijkdiaconie 

Rondom Koningsdag zal weer een feestelijke middag in en rond de Ark worden 

georganiseerd. Met veel spelletjes en natuurlijk met oranje tompoucen. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 
De tweede collecte is voor PR en communicatie 

Al onze activiteiten brengen we actief onder de aandacht van onze eigen 

gemeenteleden en de buurt. Social media is een belangrijke plek waar mensen 

samenkomen en nieuwe ‘gemeenschappen’ vormen. Maar ook op andere 

manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. 

Wijkkas  Regenboogge meente  v ia  d i t  rekeningnummer:  

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

 

 

 



 

Verhalenkring 
op maandagmiddag 15 april van 14.30 tot 16.00 uur  

In de Verhalenkring komen verschillende buurtbewoners samen en delen wat 

hen bezighoudt: de mooie dingen van de dag, maar ook iets waar je mee zit of 

wat je zorgen baart. Luisteren naar elkaar kan opluchten en ons dichter bij 

elkaar brengen. Van harte welkom! Meer info bij ds. Nellie van Voornveld. 

Hart van Osdorp, Buurthuis 33, Nierkerkestraat 33 

 
Weet u wat u wilt? 
gespreksochtend voor ouderen op woensdag 17 april van 11.00-12.30 uur 

Vroeger of later komt ons levenseinde. Goed om van tevoren stil te staan bij wat 

er geregeld of afgesproken kan worden over wensen en mogelijkheden. Een 

ochtend van bezinning en vol praktische informatie. Namens het Platform 

Palliatieve Zorg zal José van Nus de ochtend leiden.         ds. Nellie van Voornveld 

 
Bijbelverhalen voor nu 
vier woensdagen relevantie ontdekken & inspiratie vinden   
Wat zeggen bijbelverhalen je vandaag? We lezen delen uit het 

bijbelboek Handelingen over de eerste ‘Mensen van de weg’. 

Een avond voor doorgewinterde én beginnende bijbellezers! 

Woensdag 17 april: het verhaal durven vertellen. En ook op 

24 april. Van 19.45 tot 21.30 uur in de huiskamer van De Ark. 

Opgeven buurtdominee@regenbooggemeente.nl. 

 
Vierde vrijdag op vrijdag 19 april 

Doe mee aan onze bruisende buurt-pubquiz!  
Ben je klaar om je kennis te testen en je buurgenoten te 

verslaan? Of je nu een doorgewinterde quiztijger bent of 

gewoon zin hebt in een gezellige avond vol uitdagingen, wees 

welkom! Test je kennis over actualiteiten, buurtweetjes, 

muziek, politiek en nog veel meer! 

19.45 zaal open   -   20.00 start   -   21.30 drankje 

  



 

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen    06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

‘Trouw’  lunchviering op zondag 21 april 

Vrienden zijn vanaf je kindertijd, veertig jaar werken voor dezelfde baas, een gou-

den huwelijksjubileum vieren: is dat de trouw waar we allemaal op hopen, of is dat 

saai? Zoek je avontuur, of kun je die ook vinden in dat wat er al is of wat je al hebt?  

We denken daar samen over na en praten erover bij de lunchviering op 21 april. 

Bijzonder is, dat we die zondag ook samen stilstaan bij de trouw van onze 

gemeenteleden Dennis en Ronald. Zij zijn al best lang samen, maar zetten nu een 

volgende stap: ze gaan zich verloven op 24 april. We bidden voor hen en zingen 

met hen, over de trouw van God en van mensen.              ds. Nellie van Voornveld 

 
Nog even Actie Kerkbalans 
Dit jaar is de Actie Kerkbalans nogal rommelig verlopen doordat 

de bezorgdienst ons in de steek liet. De meesten van u zullen 

inmiddels de kerkbalansbrief hebben ontvangen. Helaas blijft het 

aantal toezeggingen achter bij vorig jaar rond deze tijd. Daarom 

vermoeden we dat nog steeds niet iedereen een brief heeft 

gehad. Als dit ook voor u geldt en u vraagt zich af hoe u het beste kunt doneren, 

neemt u dan even rechtstreeks contact met mij op.  

Hebt u de brief wel ontvangen, maar hebt u nog niet kunnen reageren, dan wil 

ik de actie nogmaals warm bij u aanbevelen! Kerkbalans is een van de belang-

rijkste inkomstenbronnen om ons werk, ons gebouw en onze medewerkers te 

bekostigen. Heel hartelijk dank aan iedereen die inmiddels heeft gedoneerd 

en/of toegezegd!                                                                       Arjen-Sjoerd de Vries 

   
 


