Eerst zien
door Jacqueline Groenewoud

Ik ben een “Passion-kijker”: het
liiden en sterven van Jezus verteld
aan Nederland, gelovig/anders
gelovig en niet gelovig. Door het
Bijbelverhaal muzikaal in beeld te
brengen heeft mijns inziens de
televisie kans gezien evangelise-
rend te werken. Er worden moderne
popsongs vertaald en gezongen
door artiesten om het verhaal in
onze tijd te plaatsen. Met een Jezus
die een balletje trapt en toeschou-
wer is bij een voetbalwedstrijdje.

Dit jaar was er voor het eerst ook
een rol voor Tomas. Ja, die ongelo-
vige. Als één discipel tot de verbeel-
ding spreekt is het Tomas wel.
Ongelovige Tomas, een uitdrukking
die iedereen wel kent. Want het
verhaal van de opstanding uit de
dood, dat we de afgelopen zondag
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zo feestelijk gevierd hebben, is
natuurlijk heel moeilijk te begrij-
pen. Tomas was getuige van de
gruwelijke dood van Jezus en
weigert te geloven in zijn opstan-
ding. Hij wil tastbaar bewijs: “eerst
zien, dan geloven”.

Het is heel begrijpelijk, verhalen
over de oorlogen die nu spelen zeg-
gen veel, maar als je de televisie-
beelden of foto’s ervan ziet, weet je:
zo verschrikkelijk is het dus. Eerst
zien, dan geloven; het zit niet alleen
in Tomas, het zit in de mens.

Toen Samuel, mijn zoon, nog klein
was, zei hij: als God nou zou
verschijnen en zelf zou vertellen dat
ie niet bestond, dan kon ik dat
geloven. Als ik aan zijn opmerking
denk, moet ik nog steeds glimla-
chen, want wat een krachtig geloof
als je verwacht dat God je dit zelf
zou kunnen vertellen. Dan ben je
beslist niet ongelovig.



Kerkdiensten

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

7 april om 10.00 uur vieren van avondmaal
voorganger: ds. Gerben van Manen

14 april om 10.00 uur
voorganger: ds. Ole van Dongen

Geopend verstand bij zondag 7 april
In deze Avondmaalsdienst op de tweede zondag van Pasen kijken we met
Jezus’ leerlingen terug en vooruit. Jezus maakte zich als de opgestane Heer
kenbaar bij het breken van het brood. En Hij opent ons verstand voor de
bijbelse toekomstverwachting (Lucas 24:35-48). Die draait om vergeving en
loopt uit op een nieuw verbond (Jeremia 31:31-34).  ds. Gerben van Manen

De eerste collecte is voor Wereldmoeders

Het project ‘Wereldmoeders’ van het Wereldhuis is voor ongedocumenteerde
moeders en hun kinderen. Wekelijks kunnen zij samenkomen in de Elthetokerk
in Oost waar ze even mogen ontspannen, elkaar kunnen bemoedigen, tips
uitwisselen en workshops volgen over voor hen relevante onderwerpen zoals
gezonde voeding, opvoeding en onderwijs.

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906

De tweede collecte is voor de eredienst

Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, omzien naar elkaar
en van betekenis zijn voor hun omgeving, dichtbij en verder weg. Een plek waar
inspiratie en verbondenheid te vinden zijn en waar iedereen meetelt.

Wijkkas Regenbooggemeente via dit rekeningnummer:

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240




Op woensdag 10 april is er weer een avondgebed in De Ark. Welkom om
20.00 uur. En om 18.15 uur staat er een heerlijke buurmaaltijd klaar.

Veranderingen in denken en theologie: hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde,
schepping, God en mens? Wat laat en doe jij om jouw voetafdruk zo klein mogelijk
te houden? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren?

De cursus is vooral bedoeld voor betrokkenen bij de Amsterdamse kerken die niet
specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken. De bege-
leiding is in handen van Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja.

Op woensdag 10 april, 17 april en 24 april van 20:00 tot 22:00 uur in de Muider-
kerk, Linnaeusstraat 37. Bijdrage is zo mogelijk 5 euro per keer. Informatie en
opgave leerhuisamsterdam@gmail.com.

De cursus wordt georganiseerd door het Leerhuis Amsterdam - voor zinvol samenleven.

door ds. Nellie van Voornveld

Veel mooie diensten en bijeenkomsten waren er in de Stille Week en met Pasen!

We kijken dankbaar terug op wat we daarin ontvingen aan bezinning, ontmoeting
en goed nieuws van léven, met Jezus als Opgestane voor ons uit. Dank aan allen
die meehielpen, -dachten, -zongen en -vierden. Het was mooi om te zien en horen
hoe de kinderen, in prachtige kleren, ons daarin voorgingen.

Jahan deelde spontaan één van zijn gedichten. Een paar zinnen daaruit:

De lente is gekomen

sta op en bezing de schoonheid van de natuur
begroet de ochtend

begroet een vriend

begroet de liefde.



De Verhalenkring is een nieuw initiatief samen met het buurtwerk vanuit Hart
van Osdorp. Als heel verschillende buurtbewoners komen we samen en delen
wat ons bezighoudt: de mooie dingen van de dag, maar (als je wilt) ook iets
waar je mee zit of wat je zorgen baart. We dragen geen oplossingen of
adviezen aan, maar luisteren naar elkaar. Dat kan opluchten en ons dichter bij
elkaar brengen. Op verschillende plekken in de stad zijn inmiddels goede
ervaringen met dit soort bijeenkomsten. Van harte welkom!

In Buurthuis 33, Nierkerkestraat 33. Meer info bij ds. Nellie van Voornveld

BIJBELVERHALEN
VOOR NU

sdagavonden

Wat zeggen bijbelverhalen je vandaag? Voor doorgewinterde
én beginnende bijbellezers! We lezen delen uit het bijbelboek
Handelingen over de eerste ‘Mensen van de weg'.

Op woensdag 17 april: het verhaal durven vertellen. En
ook op 24 april.

Van 19.45 tot 21.30 uur in de huiskamer van De Ark.
Opgeven buurtdominee@regenbooggemeente.nl.
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Op vrijdag 19 april is er weer Vierde Vrijdag (op de derde vrijdag...);
deze keer is er een Pubquiz vanaf 20.00 uur. Van harte welkom!

van 8.30 tot 8.50 uur
op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur
op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur

ds. Gerben van Manen 06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl
ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl



