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Zing verheugd! 
door ds. Gerben van Manen 

 

Onze logé Ruben liet ons een vrolijk 

liedje horen: ‘La ballade des gens 

heureux’, van Gérard Lenorman. De 

ballade van de gelukkige mensen. 

Het werkt aanstekelijk en blijft op 

een prettige manier in je hoofd 

hangen. Maar er gebeurt nog iets 

anders met je in dit lied. Het refrein 

is: ‘Je viens te chanter la ballade, la 

ballade des gens heureux’. Ik ga 

voor jou zingen. Is dát niet wat een 

mens gelukkig maakt? 

Ruben doet me denken aan wat 

Jezus zegt: ‘Gelukkig de armen van 

geest’. Een dagje met hem op stap 

en hij leert me hoe dat gaat. Een 

gelukkig mens zijn. Door arm van 

geest te worden. Door mij eraan 

over te geven dat mijn eigen geest 

niet rijk genoeg is om gelukkig te 

zijn.  

 

Daar heb ‘ik’ telkens een ‘jij’ voor 

nodig. Een medemens die ik aan 

kan kijken, aan kan spreken, aan 

kan horen, toe kan zingen. Dat is 

wat Ruben op een subtiele manier 

doet met mensen onderweg. En 

dan lees je ineens iets van geluk af 

op een tot dan toe in zichzelf 

gekeerd gezicht.  

Het vrolijke liedje verbergt nog een 

geheim. Fransen zeggen ‘jij’ tegen 

God. Hoe rijk of arm van geest je 

ook denkt te zijn: ‘tu dis "tu" quand 

tu parles à Dieu’. Ook dit geheim 

weet Ruben als geen ander te open-

baren. ’s Avonds aan tafel zochten 

wij in de liedrijkdom in ons hoofd 

naar een lied om de maaltijd mee te 

beëindigen. Maar Ruben riep: ‘Dit is 

de dag!’ En we zongen als gelukkige 

mensen: ‘Dit is de dag die de Heer 

ons geeft. Wees daarom blij en zing 

verheugd!’ 



 

Opgeven voor het Paasontbijt op paasochtend! 

Op paasochtend bent u om 8.30 uur welkom voor het Paasontbijt in de Ark. 

Graag opgeven! Inschrijven kan op de lijst in de hal of via 

info@regenbooggemeente.nl 

Kerkdiensten 
De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

Palmzondag 24 maart om 10.00 uur 
zesde zondag van de Veertigdagentijd  

voorganger: ds. Gerben van Manen 

 

Iémand die recht doet?                                    bij zondag 24 maart 

Op Palmzondag lezen we naast het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem 

(Marcus 11:1-11) over Jeremia die in de stad rondkijkt of er nog íemand is die 

recht doet (Jeremia 4:19 – 5:1). Net als Jezus ziet hij de naderende verwoesting 

van de stad voor zich. Daarbij dringt de ont-schepping van de aarde tot hem door, 

als gevolg van menselijk onrecht. Wat zien wij als we in onze tijd met Jeremia om 

ons heen kijken? En hoe kunnen we Jezus volgen die als rechtvaardige de gevol-

gen draagt?                                                                                ds. Gerben van Manen 

 

De eerste collecte is voor de moestuinbakken op het plein  
De grote moestuinbakken op het kerkplein worden onderhouden door een team 

vrijwilligers, aangestuurd door toptuinier Caroline. Vorige week is er weer veel 

ingezaaid, de oogst kan gebruikt worden door de vrijwilligers en voor de buurt-

maaltijden. Maar het ziet er ook heel fris en vrolijk uit voor iedereen die langsloopt. 

Binnenkort krijgen ook de ronde bakken een mooie make-over. Zo dragen we 

letterlijk en figuurlijk bij aan de bloei van de buurt. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 

De tweede collecte is voor muziek in de kerk  

Muziek speelt in onze gemeente een onmisbare rol. Wat is een kerkdienst zonder 

muziek en dus zonder musici? Graag uw bijdrage aan dit mooie doel. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

 

 

 

 



 

Vieringen in de Stille Week 
 

woensdag 27 maart om 19.30 uur in De Ark 

Avondgebed ‘Jezus volgen naar de dode plaatsen’ 
Het laatste avondgebed in de veertigdagentijd met om 18.30 uur een maaltijd; graag 

opgeven voor de maaltijd via kerkennw@gmail.com of bij ds. Nellie van Voornveld 

 

28 maart om 19.30 uur in De Opgang 

Witte Donderdag   
voorganger: ds. Gerben van Manen  

Viering van avondmaal 

 

29 maart om 19.30 uur 

Goede Vrijdag    
voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

‘Volk om een vreemd verhaal’: onze 'kerkbuurman' Roeland Scherff neemt ons mee in 

het Passieverhaal met zijn liederen: eigentijdse volksmuziek voor ieder die het horen 

wil. We zingen ook samen.  

 

30 maart om 21.00 uur 

Paaswake   
voorgangers: ds. Gerben van Manen en Henno Smit (Hart van Osdorp) 

Voor de lichtjestocht om 20.00 uur verzamelen we op de Boulevard bij Meer en Vaart 

en dan wandelen we met het licht bij ons naar De Ark. 

 
31 maart om 10.00 uur met Paasontbijt om 8.30 uur 

Paaszondag  
voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

Bij de schikking van zondag 24 maart - Palmzondag  

Een rechtvaardige  

lezen: Jeremia 4:19 – 5:1 

‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft’  

De palmpasenstok van de schikking symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de 

aarde te redden. De gedroogde vruchten staan voor de dertig zilverlingen van het verraad 

en de noten voor de twaalf apostelen. De buxus brengt ons bij Palmpasen. 



 

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen    06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

 

In juni ga ik met school de Alpe d’Huez in Frankrijk op fietsen met als doel om geld op te 

halen voor KWF Kankerbestrijding. Ik zoek sponsors. Het zou fijn zijn als u een bedragje 

kunt missen voor KWF. Ik zal komende zondag tijdens de koffie nog iets vertellen over dit 

project en over hoe u mij kunt sponsoren.  Mart van Manen 

 

Broodjes bakken & eieren versieren 
lentefeestjes met gezinnen 

Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) vieren we 

lentefeestjes met gezinnen uit de buurt. 

Ouders met kinderen zijn welkom om broodjes te 

bakken, eieren te versieren en te zoeken, spelletjes te 

doen en meer. Voor ouders staan koffie en thee klaar. 

Voor de kleinsten maakte Truus deze gezellige 

(rammel)haasjes. 

Van 10.00 tot 12.00 voor kinderen 0 tot 4 jaar & hun ouders 

Van 14.30 tot 16.30 voor kinderen van 4 tot 8 jaar & hun ouders en broertjes/zusjes 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen voor nu 
Vier woensdagen relevantie ontdekken & inspiratie vinden 

Voor doorgewinterde én beginnende bijbellezers! We lezen 

deze keer delen uit het bijbelboek Handelingen, over de eerste 

‘Mensen van de weg’. 

Op 4 april: elkaars leven delen: hoe de kerk begon. 

En daarna op 17 april en 24 april. Van 19.45 tot 21.30 uur in 

de huiskamer van De Ark. Deelname is gratis. Opgeven is fijn: 

buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

 


