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Een soort dorpsplein  
door Arjen-Sjoerd de Vries 

Woensdag 13 maart... Deze dag zit 

ik weer eens in de Ark te werken. 

Sinds de flexplek officieel is opge-

heven heb ik dat niet meer gedaan, 

maar ik had opeens zin in de hec-

tiek en gezelligheid van een dagje 

Ark. Het is inderdaad een drukte 

van belang hier. In de huiskamer 

maak ik kennis met een vrijwilliger 

van het Buurtbakkie en met een 

medewerker van Buurthulp Nieuw-

West. Elders vindt overleg met 

huurders plaats, de bezoekers van 

de koffieochtend lopen binnen, en 

er wordt druk gewerkt aan de moes-

tuin. ‘s Middags stroomt de hal vol, 

dan is er buurthulp, open huiskamer 

en sociale kruidenier. Tussendoor 

ga ik even de kerkzaal in, waar een 

serene rust heerst... 

Het doet me denken aan wat ik 

laatst van een gids hoorde bij een 

rondleiding in de Oude Kerk te Delft. 

Deze eeuwenoude kerk was in de  

 

Middeleeuwen een soort dorps-

plein, waar mensen elkaar dagelijks 

ontmoetten, waar werd gehandeld 

en feest werd gevierd. Trouwens, 

ook nu is er weer de hele week veel 

bedrijvigheid in de Oude Kerk. (Ik 

werk daar en kan het niet nalaten de 

prachtige duotentoonstelling te 

noemen die dit weekend wordt ge-

opend: over Piet Hein en over 

moderne slavernij.) 

Prachtig dat kerkgebouwen men-

sen zo bij elkaar brengen en ruimte 

bieden voor allerlei verbinding en 

activiteiten. Tegelijk ben ik blij dat 

er ook die kerkzaal is met zijn gewij-

de sfeer. Dat in De Ark elke zondag 

diensten zijn van vier kerkgenoot-

schappen. Dat de Oude Kerk op 

zondag dicht is voor toeristen en 

dan het domein is van de vierende 

gemeente. Zo gaan drukte en 

verstilling hand in hand. Ze vullen 

elkaar aan: “ora et labora” (“bid en 

werk”) in de praktijk gebracht! 



 

Kerkdiensten 
De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

lunchviering op 17 maart om 11.30 uur 

vijfde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

 

24 maart om 10.00 uur 

zesde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Gerben van Manen 

 

Kiezen voor verliezen                                              bij de lunchviering  

‘Kiezen voor verliezen’ – wie doet dat nou? Eerder zijn we gericht op zelfbehoud. 

Maar Jezus volgen heeft, lezen we in Johannes 12, te maken met het ‘loslaten van 

je leven’. Op die weg kun je Jezus volgen naar de lage plaatsen die Hij kiest. Dat 

klinkt moeilijk, maar het betekent ook goed nieuws: want zó verbindt Jezus ons 

met zichzelf, Hij die ons leven is. We horen van buurtgenoten Michel en Charlotte 

hoe zij in hun leven hebben leren ‘verliezen’. We praten met elkaar, en eten allerlei 

heerlijkheden. En dat in de Veertigdagentijd! Van harte welkom, en neem gerust 

een buur of vriend mee.                                                            ds. Nellie van Voornveld 

 

De eerste collecte is voor Boerderij De Meent 

Boerderij De Meent is een gastvrije plek in de Bovenkerkerpolder waar de 

Protestantse Diaconie ruimte biedt aan mensen zonder papieren om zich 

verder te ontwikkelen. Dit doen ze door samen hoogwaardig, lokaal en duur-

zaam voedsel te produceren. Met dit voedsel wordt weer gekookt bij andere 

sociale projecten in de stad.  

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 

De tweede collecte is voor onderhoud van het kerkgebouw 
Het gebruik van het kerkgebouw brengt kosten met zich mee. Deze collecte is 

voor een bijdrage in deze kosten. 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Avondgebeden: Jezus volgen naar de dode plaatsen  

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er om 19.30 uur een  

avondgebed. Op woensdag 20 maart is het avondgebed bij het  

Apostolisch Genootschap, L. Bouwmeesterstr. 214. Geen maaltijd. 

Bij de schikking van zondag 17 maart - zondag Judica 

Recht zal doen  

Lezen: Jeremia 32: 1-15 en 42-44  

Aan het groene mos is wat gras toegevoegd, als verwijzing 

naar bewoonbaar land. De driekleurige viooltjes staan 

symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig 

zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het blad in een rechte lijn naar 

boven staat voor gerechtigheid.  

De aarde  

bezitten, gebruiken ….  

te eren. 

Rechtvaardig  

is de nederige mens. 

 

 

 

 

 

 

Choral Evensong in de Sloterkerk 

Op zaterdag 16 maart vindt in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 een Choral Evensong 

plaats, van 17.00 tot 18.00 uur. Het Sloten Evensong Choir zingt liederen van onder 

anderen Duruflé, Ayleward, Dyson en Purcell. Vrijwillige bijdrage.  

 
Inzameling producten Gedurende de veertigdagentijd zamelen we producten in 

voor de Voedselbank voor ongedocumenteerden. Er is behoefte aan bloem, rijst en 

luiers (mt 3 en 4). Help ook mee! In de hal van de Ark staan bakken waar u de 

producten in kunt doen. 

Paasontbijt op paasochtend om 8.30 uur 

Op paasochtend bent u welkom voor het Paasontbijt in de Ark.  

Graag opgeven! Inschrijven kan vanaf a.s. zondag op de lijst in de hal. 



 

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen    06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

 

Bijbelverhalen voor nu 
Vier woensdagen relevantie ontdekken & inspiratie vinden 

Doorgewinterde of beginnende bijbellezers: van harte 

welkom! We lezen deze keer delen uit het bijbelboek 

Handelingen, over de eerste ‘Mensen van de weg’. 

Op 20 maart, 4 april, 17 april en 24 april, van 19.45 tot 21.30 

uur in de huiskamer van De Ark. Deelname is gratis. 

Opgeven is fijn: buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

 

‘Bouwstenen van vrede zijn’ 
Iftar op vrijdag 22 maart in de Ark 

In de wereld is veel aan de hand wat ons ook op buurtniveau 

zomaar kan verdelen. Dat willen we niet, zeiden we bij de 

voorbereidingen van de Iftar tegen elkaar. Hoe kunnen we 

hier bouwstenen van vrede zijn? 

We ontmoeten elkaar rond die vraag, en horen van Buurt-

moeders Moeders Kracht hoe zij dat aanpakken. Een betrok-

kene bij het initiatief ‘Ongewone Ontmoetingen’ vertelt hoe 

deze avonden bijdragen aan plezierig samenleven.  

We horen wat het vasten voor moslims betekent op de weg 

van vrede. En we eten natuurlijk samen, na zonsondergang, 

om 19.00 uur. Graag opgeven voor deze avond bij ds. Nellie van Voornveld. 

17.45 uur inloop    18.00 uur start programma    19.00 - 20.00 uur maaltijd 
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