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Inspirerend   
door Lisa van den Bergh 

Het is al meer dan 100 jaar geleden 

dat de eerste vrouwelijke predikant 

in Nederland op de preekstoel 

stond. Inmiddels maken mannen 

niet meer vanzelfsprekend de 

dienst (uit) in de kerk. De kerken-

raad van de Regenbooggemeente 

is gemengd, de werkgroep diaconie 

bestaat bijna volledig uit vrouwen 

en ook bij het professionele team in 

De Ark zijn de dames ruim in de 

meerderheid, inclusief een domi-

nee. Maar wanneer er een tech-

nisch klusje geklaard moet worden 

staan er gelukkig, maar wel heel 

cliché,  enkele mannen klaar om te 

helpen. 

Op onze facebookpagina staan 

bijna alleen maar vrouwen op de 

foto’s. Ik vind het bijna gênant. Zijn 

onze activiteiten te eenzijdig?  

 

 

Zelfs bij de kinderhuiskamer 

merken we al dat de meisjes het 

aanbod geweldig vinden, terwijl een 

deel van de jongens zich verveelt. 

De volwassenen bij gezinsactivi-

teiten zijn sowieso bijna allemaal 

moeders (en een enkele oma).  

Deze week delen we, ter ere van 

Internationale Vrouwendag, inspire-

rende kaarten uit aan alle vrouwelij-

ke bezoekers in De Ark. Want 

ondanks dat er op het gebied van 

vrouwenrechten veel verbeterd is, 

blijft dit een relevant topic, ook in 

onze buurt. Zo zijn er nog steeds 

vrouwen die hun man om toestem-

ming moeten vragen als ze iets 

buitenhuis willen doen. 

Maar ik begin me nu toch wel af te 

vragen: wanneer voelen mannen 

zich eigenlijk thuis in De Ark? 

 



 

Kerkdiensten 

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

10 maart om 10.00 uur    

vierde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Trinus Hibma 

 

lunchviering op 17 maart om 11.30 uur        

vijfde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Nellie van Voornveld 

 

'Vrede voor de stad'                                            door ds.Trinus Hibma    

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt 

roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods 

laatste maar voorlaatste woord. Jeremia beseft dit. Hij schrijft een brief aan de 

ballingen in Babel. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het 

voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Een hoopvolle toe-

komst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad. 

 

De eerste collecte is voor Kerk in Actie: Sterke vrouwen in de kerk  

De lokale kerken op Papoea spelen een belangrijke rol in afgelegen gebieden waar 

onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale 

en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het 

toerusten van vrouwen daarin. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke 

training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. 

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 

De tweede collecte is voor Kerkvernieuwing in de wijk 

Pioniersplekken voorzien in een behoefte van een nieuwe generatie, die zich (nog) 

niet helemaal thuis voelt in de kerk. Deze generatie zoekt wél een plek voor 

zingeving en inspiratie. We hopen dat veel pioniers de komende jaren kunnen blijven 

experimenteren. Met uw bijdrage helpt u mee om dit mogelijk te maken.  

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Avondgebeden: Jezus volgen naar de dode plaatsen  

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er om 19.30 uur een  

avondgebed en vooraf om 18.30 uur een eenvoudige maaltijd.    

Op woensdag 18 maart is het avondgebed in de Oase/De Bron,  

W. Kloosstraat 1.  

Graag opgeven voor de maaltijd via kerkennw@gmail.com 

met plek en datum. 

 

Bij de schikking van zondag 10 maart (zondag Laetare) 

Een hoopvolle toekomst  

Lezen: Jeremia 29:1-14  

‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)  

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars 

van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen 

om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste 

maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade.  

Jeremia beseft dit. Hij schrijft een brief aan de ballingen in 

Babel. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het 

laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het 

volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een 

hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de 

stad. 

Deze zondag is de bol nog groener geworden, er is hoop. De V-vorm van de takken 

staat voor het vredesteken en de tulp voor het gebed.   

Bloem  

als gevouwen handen.  

Biddend  

om het Vredesteken  

uit de hemel. 
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Choral Evensong in de Sloterkerk 

Op zaterdag 16 maart 2024 vindt in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 een Choral 

Evensong plaats, van 17.00 tot 18.00 uur. Het Sloten Evensong Choir zingt liederen 

van onder anderen Duruflé, Ayleward, Dyson en Purcell. Vrijwillige bijdrage. 

 
‘De weg van Jezus’ 
lunchviering op 17 maart om 11.30 uur 

Volgende week zondag is er weer een lunchviering, met als thema ‘de weg van 

Jezus’. We volgen Jezus ‘naar de dode plaatsen’. Dat klinkt allemaal niet zo vrolijk, 

maar we zoeken toch naar het goede nieuws ervan. Daarvoor zijn we immers bij 

elkaar, richting Pasen. Goed nieuws is ook: we gaan heerlijk lunchen met elkaar!    

 ds. Nellie van Voornveld 

Voor in de agenda: 

✓ Op vrijdag 22 maart hebben we in De Ark een Iftar: een maaltijd bij het breken 

van de vasten in de maand Ramadan. We ontmoeten elkaar en horen wat het 

vasten betekent voor onze islamitische buurtgenoten. Deze keer organiseren 

we de Iftar samen met de Buurtmoeders uit Slotervaart. Meer informatie over 

tijd en programma volgt! 

✓ Wij zien uit naar de vieringen in de Stille Week en met Pasen, die we deels 

beleven samen met onze broeders en zusters uit onze buurgemeente Osdorp-

Sloten. De viering op Goede Vrijdag in de Ark is een alternatieve viering. We 

beleven het Passieverhaal in lezingen en negen liederen: ‘Volk om een vreemd 

verhaal’. Een project samen met onze muzikale buurman Roeland Scherff. We 

zingen samen en zijn stil.  

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur  

Contact  

ds. Gerben van Manen    06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl 
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