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Goede plaatsen 
door ds. Nellie van Voornveld 

We waren in het Kuipke, de overdekte 

wielerbaan van Gent. De meer spor-

tieve onder onze gezinsleden hadden 

naar deze dag uitgekeken: de eerste 

wielerkoers van het jaar, met vóór de 

start de ploegenpresentatie. Ik was 

voor het eerst mee en genoot van de 

ongedwongen sfeer. Fans van zeer 

jong tot zeer oud hadden zich vrolijk 

verzameld. Tegen de hekken van de 

baan, wat hoger dan de meesten, 

stonden de kinderen. Als er een 

nieuwe ploeg op de baan verscheen 

rekten zij hun ene arm zo ver mogelijk 

uit, in de hoop op handjeklap met de 

renners. De meesten deden dat, de 

gewoonste zaak van de wereld 

blijkbaar. Grote sporters waren hier 

benaderbaar, ze kenden hun plek 

tussen de mensen: gewone jongens 

die van fietsen houden en weten wat 

afzien is. 

In het kerkelijk jaar gaat het ook rich-

ting een hoogtepunt: Pasen. Maar 

eerst volgen we Jezus de diepte door.  

Juist zijn ‘ploeg’ moet haar plaats 

kennen. De tocht gaat inspanning vra-

gen, eenzame momenten en vertwij-

feling. De Avondgebeden in deze 

periode helpen ons die moeilijke 

maar goede kant op te kijken en zijn 

weg te durven gaan: “Jezus volgen 

naar de dode plaatsen”, hebben we 

de serie genoemd. 

Misschien bén jij al vaak op zo’n 

plaats: de plek waar je moet afzien, 

uithouden, jezelf opofferen.  Voor an-

deren kan het een oefening zijn om 

zulke situaties op te zoeken. Soms 

kom je er ineens: bijvoorbeeld toen de 

afgelopen weken een paar Syrische 

asielzoekers verschenen, nog maar 

drie maanden in ons land. Even waren 

ze in onze kerk, bij de buurmaaltijd, bij 

het Avondgebed. Zij zijn alweer ver-

der getrokken, naar een noodopvang 

aan de andere kant van het land. Even 

was dit mijn plaats: naast hen te 

lopen, hun verhaal van onzekerheid, 

gemis en verlangen te horen, en van 

hoop. Zulke plekken zoeken we met 

elkaar, in het spoor van Jezus. En we 

reiken naar elkaars hand.  



 

Kerkdiensten 

De vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

3 maart om 10.00 uur       viering avondmaal 

derde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Gerben van Manen 

 

10 maart om 10.00 uur    

vierde zondag van de veertigdagentijd  

voorganger: ds. Trinus Hibma 

 

‘Hier ben ik’                                                                 bij zondag 3 maart 

Jeremia voelt zich geroepen om op te staan voor de waarheid en voor wat goed en 

rechtvaardig is om te doen. Het lijkt tot zijn doodvonnis te leiden. Maar ook daar 

loopt hij niet voor weg. Hij doet een appèl op ieders goede geweten: ‘Hier ben ik, in 

jullie handen, doe met mij wat in jullie ogen goed en rechtvaardig is’. De overeen-

komst met Navalny is treffend. En met Jezus. Net als Jeremia stond Jezus tegen 

het onrecht op dat zou leiden tot de ondergang van de tempel en Jeruzalem. In het 

Avondmaal neemt Jezus ons mee in hoe Hij werd ‘overgeleverd in de handen van 

mensen’.                                                                                      ds. Gerben van Manen 

De eerste collecte is voor Vrouwendag  In de week van Internationale 

Vrouwendag (op 8 maart) zullen kaarten met chocolaatjes en theezakjes worden 

uitgedeeld aan de vele vrouwelijke bezoekers in De Ark.  

Wijkdiaconie Regenbooggemeente NL89 INGB 000 555 6906 

 

De tweede collecte is voor het pastoraat  Meeleven hoort bij het hart van de 

kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat 

“onderling pastoraat’’. Draagt u hieraan bij? 

Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente NL77 INGB 000 508 1240 

 

De avondmaalscollecte is voor producten voor de voedselbank voor 

ongedocumenteerden  Iedere maand deelt een stichting vanuit De Ark voedsel en 

andere urgente zaken uit aan ongedocumenteerden. Met de opbrengst van deze 

collecte kunnen bloem, rijst en luiers worden gekocht. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Avondgebeden: Jezus volgen naar de dode plaatsen 

Iedere woensdag in de veertigdagentijd is er om 19.30 uur een  

avondgebed en vooraf om 18.30 uur een eenvoudige maaltijd.    

Op woensdag 6 maart is het avondgebed in de Pauluskerk,  

Pieter Calandlaan 196. Graag opgeven voor de maaltijd via  

kerkennw@gmail.com met plek en datum. 

 

Bij de schikking van zondag 3 maart (zondag Oculi) 

Doe zoals in jouw ogen goed is  

Lezen: Jeremia 26:1-19  

‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’ (Jeremia 26:3) 

Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken. 

Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen? Het lijkt er niet op. Na Jeremia’s preek 

ontsteekt het volk in woede. Men wil hem doden. Maar het antwoord is aan jou. Doe 

zoals in jouw ogen goed is.  

 

De paarse bloemen van de primula symboliseren donkere 

ogen die niet willen inzien wat goed en rechtvaardig is. Wat 

gebeurt er als wij onze ogen op God richten?  

Van onderaf wordt de bol iets groener door het mos tussen 

de schors. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel. 

Gedoofde ogen  

met sporen van licht  

gehoorde waarschuwingen  

en dan … 

 
Gesprek over Veilige Kerk  -  na de dienst van 3 maart  
In onze kerk willen we een veilige plek zijn voor iedereen. Hoe gaan wij op prettige 

wijze met elkaar om en wat kun je doen als je dat niet zo ervaart?  

Na de dienst houdt de vertrouwenspersoon van de PKA, Pieter Verstoep een korte 

inleiding over ‘Veilige Kerk’. Onder de koffie praten wij hierover verder. 

Alvast wat lezen? Ga naar regenbooggemeente.nl/gebouw/de-ark-is-een-veilige-kerk. Of heb je 

vooraf een vraag? Mail naar veiligekerk@regenbooggemeente.nl  

 

 

 

 
 
 

mailto:kerkennw@gmail.com
https://regenbooggemeente.nl/gebouw/de-ark-is-een-veilige-kerk
mailto:veiligekerk@regenbooggemeente.nl


 

Vierde vrijdag op vrijdag 1 maart 

‘Veerkracht in je gezin’  

Deze vierde vrijdag gaat over omgaan met tegenslag en 

veerkracht in je gezin. Hoe kun je, juist als alles goed gaat, 

werken aan veerkracht? Wat kan helpen als het minder goed 

gaat? 

Margriet Koops werkt als orthopedagoog in het onderwijs. Zij 

houdt een inleiding en we gaan daarna met elkaar in gesprek.  
19.45 zaal open   -   20.00 start   -   21.30 drankje 

 

Kerkbalans!  Wil je een toezegging of betaling doen?  

Scan met een qr-scanner deze code of doe je toezegging via    

    https://www.protestantsamsterdam.nl/mijnpka/.  

            

 

Collecte voor de lego-club in Osdorp 

De buurtkerk Hart van Osdorp heeft veel contact met buurtkinderen, vaak kinderen 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor hen wordt wekelijks een lego-

middag georganiseerd. Spelen met lego is meer dan alleen blokjes 

stapelen. Het leert je ook om geduld te hebben en te werken aan je 

plan. En niet te vergeten: samen spelen is leuk!  

Wil je meehelpen om de voorraad lego te vergroten? Bij de avond-

gebeden op woensdagavond wordt voor dit doel gecollecteerd.  

Nu al bijdragen? Scan met een qr-scanner deze code. 

Ochtendgebed op vrijdag in de kapel van 8.30 tot 8.50 uur  

Open Kapel op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welkom bij de koffieochtend! op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

Spelinloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Kinderhuiskamer in de Ark vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur 

Contact  

ds. Gerben van Manen    06 836 50662 dominee@regenbooggemeente.nl 

ds. Nellie van Voornveld 06 306 84426 buurtdominee@regenbooggemeente.nl 

https://www.protestantsamsterdam.nl/mijnpka/
mailto:dominee@regenbooggemeente.nl
mailto:buurtdominee@regenbooggemeente.nl

